İ: 3 FİYATI 7.50 


/ 4 


vd 
7 


iğ Balam) 


ç$02. 99200 


e) 


Ri 


Aya 
a 
poe 


... 
> 


EE 


KKTC FİYATI 
t 9.50 


NE 


Video oyunlarından oyun konsollarına, kutu oyunlarından puzzle'lara... 


Oyunseverleri mutlu edecek her şey Mart ayı boyunca D&R'da! 
Oyunseversen D&R'ı da seversin. 
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Video oyunlarından oyun konsollarına, kutu oyunlarından puzzle'lara... 
Oyunseverleri mutlu edecek her şey Mart ayı boyunca D&R'da! 
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GÜCÜNE İNAN! 


Mart geldiyse ilkbahar gelip çattı demektir. Güneş yüzünü daha çok göstermeye başlayacak, 
hava bir öyle bir böyle olsa da sıcaklığını hissettirecek. Üzerimizdeki kalın kıyafetlerden 
yavaş yavaş kurtulmaya başlayacağız, eve kapanıp kaldığımız günler azalacak, daha çok dışarı 
çıkacağız... Şimdiden heyecanlı değil mi? 


İki arada bir derede kalan bu mevsimde “Ne giyeceğim?” diyorsan moda sayfalarına göz at. 
Harika öneriler bulacaksın. Arkadaşlarınla artık daha çok buluşacağın için belki daha çok 
makyaj yapmak isteyeceksin... O zaman Ariana Grande'nin makyaj çantasında kaybolmaya ne 
dersin? Kozmetik alışverişi sayfalarındaki önerilerimize de göz atmayı unutma! 


Bahar demek, aşkın bacayı sarması demek... Midesine kelebekler uçuşmaya başlayan ünlüler 
kimler mi? Haydi hemen çevir sayfaları ve aşık çiftleri gör... 


Bu ayın en önemli günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Sen de geleceğin güçlü bir kadını olarak 
kendine inancını asla yitirme, gücüne güven, hayallerinin peşinden koş Heygirl Kızı! Önüne 
çıkan engeller yıldırmasın seni. Bu konuda ünlülerden ilham almaya ne dersin? 


“Yaşasın kız gücü” diyen ünlüler içeride seni bekliyor. 


Belki güneşli bir günde parkta okuyacaksın bu ay dergini ya da yağmurlu bir günde 
evde.., Hazır mısın? Haydi Martina ile zaman tüneline gir, ünlüler ile Survivor 
adasına git, Taylor'ın son klibinin detaylarını keşfet ve heycanlı sayfalarını okuyup 
bol bol gül! 


K-pop tutkunuysan harika bir haberim var! Bu ay sadece Kore Pop'a özel bir dergi 
hazırladık! Sayfalarını tekrar tekrar çevirip oku, posterleriyle de duvarlarını süsle... 


Bayılacağına eminiz.. 


Bahar sana neşe, mutluluk ve aşk getirsin... 


nyildizG&doganburda.com 


38 Her gün sev! 
42 O film buraya gelecek! 


Güzelliğ 


24 Kozmetik alışveriş 
26 Güzellik alışveriş 


Moda 


12 Moda alışveriş 
14 Sportif bahar 
20 Kim, nerede, ne giyiyor? 


28 Kız gücü 

30 Survivor başlıyor! 

32 Aşk baharı 

39 Miley ile Liam 

40 Inna'dan tavsiyeler 
44 Ondan yeteneklisi yok 
46 Daima ve sonsuza kadar 
48 Karakter meselesi 

50 Jonas Brothers 

51 Meghan'ın aşk hali 

54 Yeni nesil cadı 

56 Supernova etkisi 


Hevay, 

8 Heycanlı 

58 Ajanda 

60 Astroloji 

62 Yemek 

64 Kültür mantarı 
66 Fotoşok 
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KREATİF DİREKTÖR Mazhar Bilgiç 
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REKLAM 

REKLAM GRUP BAŞKANI Nisa Aslı Erten Çokça 
GRUP BAŞKAN YARDIMCISI Neslihan Can 
SATIŞ KOORDİNATÖRÜ Dilhan Çekiçer 
SATIŞ MÜDÜRÜ Hülya Hankendi 

REKLAM TEKNİK 
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İngiltere/İrlanda: Jeannine Soeldner 
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ABD/Kanada/Meksika: Salvatore Zammuto 
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Yayın Türü Yerel, süreli, aylık © Hey Girl dergisi, Doğan 
Burda Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır. Hey Girl dergisinin 
isim ve yayın hakkı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve 
Pazarlama A.Ş'ye aittir. Dergide yayınlanan yazı, fotoğraf, 
harita, illüstrasyon ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, 
kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. 
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Makyajda doğal tonların ışıltısını seviyorsan, 
Nars'ın ilkbahar koleksiyonuna göz atmalısın. Sınırlı 
sayıda üretilen ve dört fark- 
: U rengi bulunan Lip Cover ruj- 
Lİ E ( ların kremsi ve kapatıcı özelliği 
a bulunuyor, denemelisin. Gözleri- 

ne metalik tonlardaki Velvet Sha- 
Gere ye 4 dow Stickler ile ışıltı katabilir, 
Liguid Blush ve Highlighting Blush 

J ile yanaklarını canlandırabilirsin. Bu 
GİRİYİ ; ii ürünler kolay uygulandığı gibi, cildi 
sağlıklı bir görünüm de 
kazandırıyormuş. 


—..—.... 


——....... 


— e 


Yaşasın bahar geliyor! Biz çok mutluyuz 
ya sen? Baharın renklerini, desenlerini kıyafetlerine de yansıtabilir, içini açabilirsin... Bunun için de rotanı Benetton'a çevirebilirsin. Benetton'un ilkbahar koleksiyonu cıvıl cıvıl... Baharın habercisi çiçekler 
elbiselere, eteklere, tişörtlere yansımış. 
Sence de eğlenceli görünmüyor mu? 


——.—... 


Fızı dl 


Eğer sporla yakından ilgileniyorsan, sana bir haberim var. Fitness dün- 7 
yasının öncü markalarından biri olan Re- 


——.. 


ebok, yeni bir koşu - ENE mum >> 
ayakkabısı çıkarmış. 

FSTR Flexweave adlı bu ve dayanıklılık sağlanmış. “Basınç Ha- o <-<-- 
model; yenilikçi ve eşsiz 8 iplik tekno-  ritalama Teknolojisi”yle de ayaklarda 

lojisi ile yapılmış. Üst düzeyinde kul- mükemmel rahatlık ve denge bir aralanılan tektnolojiyle ayağın ön kısmına — da sunuyor. Hızına hız katmak isteyen- Kin in 
esneklik katılmış ve nefes alma imka- | lere duyurulur! 


nı verilmiş. Orta bölgesinde ise denge 


————. 


Beğendin 


Çiçekli desenler, egzotik süsler ve saat 5'i göstererek 

çaya davet eden saatle birlik- . <-——- 
te Kraliçe ile hayali bir piknik 
düşünsene... Swatch'un bu 

fikrine ben bayıldım! Baharın 7“ 
gelişini bu yıl İngiliz stilinde 

kutlayan İsviçreli Swatch, floral detaylar ile bu bahçe par- veye 
tilerine göz kırparken, ekose, 

patchwork ve tüvit görünümlü kayışlarla klasikleşmiş İn- LOS 
giliz modasını kucaklıyor. Saate her baktığında renkli ve 
eğlenceli bir şeyler görmek 
istiyorsan, bu koleksiyon tam 
sana göre! 


Bakışlarında farklı bir etki yaratmaya ne 
dersin? Flormar bu konuda sana yardım 
edebilir. Blackliners serisinde farklı bitişe 
sahip 5 eyeliner çeşidi bulunuyor. İster kalın, ister ince sürebilir, istersen kedi bakışı 
etkisi yaratabilirsin. Hangisini seçersen seç, 
ilgiyi gözlerinde toplayabilirsin. 


—..—.. 


HO 


Solutton micefalre 


Arkadaşlarınla lezzetli yemekler tadıp keyifli 
bir muhabbetin içine dalmak için sana güzel bir 

v 4 mekan önerim var: Popuilini koru list. Bebek'te yer alan bu 

mekan, ambiyansı ve lezzetleriyle keyifli anlar geçirmene yardımcı oluyor. 
Ayrıca iyi müzik mottosuyla kendine has kültürünü yansıtan Populist'te 
DJ performansları da yer 
alıyor. Kahvaltı için de 
uğrayabileceğini ayrıca 
söyleyelim. Afiyet olsun:) 


Cildine iyi bakıyor musun? Makyaj yapsan 
da yapmasan da düzenli olarak temizlemelisin, unutma. Bioderma'nın Sensibio 
H20 benim vazgeçilmezlerimden. Hollywood yıldızlarının da kullandığı bu ürün, 
içindeki salatalık ekstresi sayesinde cildi yatıştırıyor, şişkinliğini gideriyor, anında ferahlama sağlıyor ve cildi temizliyor, 
Üstelik paraben, alkol, sabun, parfüm ve 

alerjen içermiyor. Makyaj malzemelerinin 

yanına eklemeni tavsiye ederim. 


Hazualayar. ven Naz Gün 
»., Kylie Jennev 


> 
ANNE OLDU > 


ai «Hamile mi değil mi derken, Kylie N, 
—. i , - 
NX Jenner ilk çocuğunu kucağına aldı. 
Amerikalı rapçi Travis Scott ile bir i 
süredir birlikte olan Kylie, stres 


| HORAN p 
4 altında bir hamilelik geçirmek is- | ” 
» temediğinden bu haberi sakladı- | 
ğını açıkladı. İnstagram hesabında / Bay Presley'ni mikrofonu 
bebeğinin ilk fotoğrafını paylaşan / 
, yıldız, bebeğinin adının “Stormi” / 
j olduğunu duyurdu. Eminiz annelik d ( İl 
| Ona çok yakışacak:) > p 
a > z 


cp Zayn Malik 
7 
le ge KİMİN? 
« Yaptırdığı her dövmeyle adından 
bahsettiren Zayn, yeni göz dövmesiyle 
7 görenleri şok etti. Göğüs bölgesine 
yaptırdığı bu dövmenin şarkıcının, kız 
| srkağlaşı Gii taci gözleri olduğu. JMMNNNN 
| konuşuluyor. Henüz konu netlik kazanmasa da Zayn'in böyle bir davranışta 
bulunması çok romantik. Sence bu göz- 


< Gigi'ye ait olabilir mi, ne dersin? 


“ KATY 
, PERRY 


Juglün Biebev © 


7 ARED 
HIZ KESMİYOR N yi 


« Yakışıklı şarkıcı, “Despacito” şarkısı : 
ile topladığı beğeniyle çok gururlanınca | 
bunu sürdürmek için | Balvin ile yeni bir | 
Latin şarkı üzerine çalışmaya başlamış. | 
Söylentilere göre ikili, yıl içerisinde yeni İ 
bir hit parça çıkartıp dinleyicilere sunma-  / 
5 yı planlıyorlarmış. Heyecanla bekliyoruz:) 


> 


> 


N / € Ni Şi > © Bazen 


Dove'un prenseslere olan düşkünlüğü gün geçtikçe artıyor. YouTuber'lar 
Lucy ve Lydia Connell, kayıp Grandüşes Anastasia'dan ilham alınarak 
yapılan, 1997 yılı animasyonun yeniden çevriminde Dove'u izlemek 
istediklerini söylediler. Ayrıca Zac Efron ile Harry Styles'ın da ona 
eşlik etmesini harika olacağını dile getirdiler. Güzel oyuncu bu fikri çok 
DOVE sevmiş olacak ki hemen onaylamış. 


CAMERON 


TAKMA YORUMLARI 


e ATASAY 


a 
NELER OLUYOR? © 
« “Twilight” filminin setinde tanışıp Şİ 
birlikte olan ve sonra olaylı bir şekilde 
ayrılan Robert ve Kristen çifti cephe- | 
sinde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. | 
Yıllardır aynı ortamda bulunmaktan kaçınan 
ikili, bir mekanda beraber görüldüler. Asla 
bir araya geleceklerine ihtimal vermediğimiz çiftin arkadaşça vakit geçirmesi hepimizi çok mutlu etti. 


e 


4 
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z O ZAMAN DÜĞÜN N 
«“Glee' yıldızı Darren, yedi yıldır 


| mutlu bir birliktelik sürdürdüğü yazar (| 

| ve yapımcı sevgilisi Mia ile nişanlandı. 

| Oyuncu bu güzel haberi: “Birlikte 

| olduğumuz süre boyunca eğlenceli, 
harika ve çok çılgın macera yaşadık. Bu 

X macerayı bir üst seviyeye taşıdığımız 

için çok mutluyum” sözleriyle paylaştı. Bu 

üzel çifte kocaman mutluluklar diliyoruz; 


( e 


BOND MU OLUYOR? 


« Oscar adayı “Dunkirk”deki 

oyunculuk başarısının ardından, | 

Harry'nin adı yeni James Bond | 

filmi için konuşuluyor. “Spectre” 

filminin kurgucusu Lee Smith, | 
Harry'nin başarılarını takip ettiğini İ 
ve yapımcılar genç bir ajan Bond 
istiyorlarsa bu kişinin o olabileceğini 
açıkladı. Harry'den harika bir Bond 
olmaz mıydı? 


“Harry Potter”da Nevile Longbottom karakterini canlandıran Matthew, 
filmin çekimleri esnasında rol arkadaşı Emma Watson'a aşık olduğunu 
itiraf etti. O dönem herkesin herkesten hoşlandığını söyleyen oyuncu 
bu durumdan Emma'nın haberi olduğunu ve hatırladıkça güldüklerini 


de ekliyor. Acaba Ron bunu duysa ne der:) LAUREN " 
JRUREGUL 


UNİTED COLORS 
OF BENETTON. 


CHJARA 
FERRAGNİ 


« Ünlü İtalyan tasarımcı ve manken 


Chiara, şıklığını sokaklarda da estiriyor. 


Seçtiği kıyafetler bir harika. Sen de 
“bu kombin tam benlik” diyorsan rahat 
görünümlü Jean için Lee'yi, şu sıralar 
moda olan yumuşacık pembiş mont- 
lar için Mango'yu tercih edebilirsin. 
Twist'ten alacağın düz renk çantayı 
takarak kombinini tamamlayabilirsin. 


1139.99 J u 
/ 


/ 


sy 
t 229.00 
1319.00 


1119.95 


139.99 
1295.90 


Moda Alıgverig, 


Bu kışın em harz Kızı olmak iskiyorsan doğru yerdesin! 


Hazırlayan: Yaren Derinkesici 


BEER 


« Madison, sarı renkli oversize sweatshirt, deri görünümlü tayt, beyaz renk 
Nike Borough Mid model spor ayakkabı 
ve sade takıları bir araya getirerek spor 
şıklığı yakalamış. Sen de rahatlıktan yanaysan, bu sezonun trend rengi olan sarıyı sweatshirt'ünde göstermek için Pull 
and Bear'ın, deri görünümlü bir tayt için 
Zara'nın raflarına göz atmalısın. Ayrıca 
ayakkabı tercihini Nike'ın Borough Mid 
modelinden yana kullanabilirsin. Annene 

özel bir hediye arıyorsan Atasay 
koleksiyonuna göz atabilirsin. 


$9995 
GE Mg? 
A 4322000 
$9995 # 
bei 
ie 9 — 
e) 
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GÜZELL İĞ İN İ Z E 


MAT METALİK RUJUN 


ZENGİN PİGMENTLERE SAHİP 
6 MUHTEŞEM RENGİYLE, 
METALİK ETKİ DUDAKLARDA! 


ALTE MET 


PASTEL 
PRO KASHİON 


MA İl Mİ TALLI © (©PASTELCOSMETICS | (Gi) öpastelkozmetik | G) örasreicosmercs | b | PastelCosmetics Pastel Kozmetik 


LI O U | I PS TI C K www. paslelshop.com 


Bahara capcanlı, rengarenk, 
enerjik girmek gerek! İşte 
Gigi'den gardırobuna özel 

seçenekler... 


Hazırlayan Nevin Sarıpınar 
Fotoğraflar Tommy Hilfiger çekimlerinden 
alınmıştır. 


porti f 
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1200.00 


4 


1339.00 


t 185.00 


14999 


1149.90 


1394.80 
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: Mer kağ p 


Siyah ve kırmızının 
enerjisinden 
faydalanmaya ne 
dersin? 
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199.95 


| 
A 


1329.00 


t 425.00 
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t 269.95 


1125.00 
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Mark ayına sem de harekeli, rengarenk parçalarla girmek iskiyorsan ünlülerin tercihlerine göz ak) 


Hazırlayan Yaren Derinkesici 


« RENGARENR 


Bakışları üzerine toplayan 
paltosu ile bizlere gülümseyen Zendaya, sade ve çekici 
gözüküyor. Renkli paltosunun 

aksine, gri sweat, parçaları 

yırtık jean pantolon ve düz 
beyaz ayakkabıları ile karşımıza 
çıkan Zendaya gibi görünmek 
istersen sen de sade kombin 
üzerine ilgi odağı olacak bir 
palto alabilirsin. 


20 heygirl.com.tr 


Taylor Suif, 3 


« KARELİ 
Alışveriş çıkışı yakaladığımız 
Taylor, botunu, beresini ve çantasını mor tonlarında uydurmuş. 
İçine giydiği elbisenin boyundaki 
kareli paltosu ile çok güzel ve 
zarif görünüyor. Sen de elbisenin boyundaki bir palto ile 
kombinini tamamlamak istersen 
Taylor'dan ilham alabilirsin. 


« SPORTİF 
Seçimini deriden yana kullanan 
Rita, üzerine aldığı hareketli 
bomber ceketi ile tarzını 
sportiflikten yana kullanmış. 
Rahat ve eğlenceli parçalar 
tam da bana göre diyorsan, 
Rita'nın bu tarzını örnek almalsın. 


Lüy 
Aldridge 


« KAMUFLAJ 

Jean pantolonunu siyah bluz, 

çanta, ayakkabı ve boynuna 
taktığı zincir kolye ile hareketlendiren Lily, kamuflaj ceketiyle 
nokta atışı yapmış. Rahatlığının 

yanında sportifliğinden de 

ödün vermemiş gözüküyor. 

Kamuflaj severlerdensen bu 

sade kombin tam sana göre. 


yy 
ri MİN A 
> 7” 


Arlana Grande'nin makyaj 
sırlarını keşfetmeye ve 
taktiklerini kopyalamaya 
hazır mısın:) 


Yazı İpek Koşan 


riana 21 yaşındayken nasıl makyaj 
yapıyordu? İşte böyle! Upuzun 
eyeliner'lar yerine simli farlar 
sürüyordu ve gözlerinin içine siyah 
kalem uyguluyordu. Biraz daha 
detaya inelim dersen, işte makyaj 
adımları... 


1. Tüm yüzüne fondöten ya da BB 
krem uygula. 


2. Kaşlarını doğal haline 
bırak. 


3. Göz kapaklarına simli ve 
turuncu bir far sür. Dilersen 
pembe de uygulayabilirsin. 


WA 


4. Kirpik diplerine ve Lu 
gözlerinin iç kısmına çok 

az görünecek şekilde siyah Essence 
kalem uygula. 


5. Kirpiklerini rimel İiw ER | 
| a 


pt 
sürmeden es geçme. 
6. Dudaklarının kenarını, | 

dudak kalemi ile TRE 
belirginleştirdikten sonra 

rujunu uygula. ME HD 


1199.00 


7. Yanaklarına bronz İvosile PERFECTOR 
. ..  KRFECTEUR SONE 
tonlarında bir allık sürmen İüzez İNE AN 


yeterli olacaktır. eme 


114.50 
heygirl. ti 
— ii | | Gi 


1165.00 


116.99 


em ke pRorT J D UJ J O J 


YINITDA3 S343 I8WV8 


yöeyg daap vi 


YVES ROCHER 


riana, şu anda 25 yaşında 

ve makyajında büyük 

farklar var. Makyaj tarzını 
koyulaştıran ünlü güzel, 
takma kirpik kullanmaktan da 
vazgeçemiyor. İşte detaylar... 


Tüm yüzüne cilt tonuna uygun 
bir fondöten ya da BB krem sür. 


Göz kapaklarına turuncu ya da 
kahverengi bir far uyguladıktan 
sonra göz kapaklarının alt 
kısmını füme rengine boya. 


Kirpik diplerine siyah eyeliner 
sür. Ama gözlerinin iç kısmını 
es geç. 


Dilersen takma kirpik takabilir 
ya da dolgunlaştırıcı rimel 
sürebilirsin. 


Dudaklarını yine rujuna 
uygun renkte bir kalem ile 
belirginleştirdikten sonra 
rujunla tamamla. 


Yanaklarına pembe tonlarda 
bir allık ile hafif bir geçiş yap. 


Mu 
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KOZMETİK 


Güzellik alışverişine çıkmadan 
önce bizim önerilerimize ..— 
göz atmaya ne dersin? 


Takma kirpik INGLOT*150.00 


Rimel 


SENSİLİS 
INGLOT 489.00 


VASELİNE 
121.95 


Eyelashes/Faux-Cils 


Temizleme jeli 
, . BIODERMA 
Temizleme jeli 

DUCRAY 


174.90 


Oje kurutucu 
SALLY HANSEN 
156.00 


Peeling 
BB krem LOREAL PARIS 
LOCCITANE 139.90 
$194.00 | Sali Hansen 


)IAMOND 
DJAMON NI 


Ni DRY TOP COAT 
! 


DUCRAY 


/OCCITANE 


BB cröme 
TEINT PRECTEUX 


Temizleme sütü 
THALGO 
1132.00 


Peeling kremi PRECIOUS 
BURT'S BEES BB cream 
1109.00 


BURTS e 
BEES 


PEACM e WTLLON İRARK 


deep pore scrub 


ŞEKER PEELİNGİ 
IŞILTI CANLANDIRI 


El balmı 
SEPHORA 
119.90 


exloliant en profondeur pour İes pore 
TEMENE ET AVTOOR 4 SALE 


MATURAL 1005 NATUREL) 
EM 


Peeling kremi 
COSMED 
157.00 


EE —— A — O 2  —— A 2 > A 


BATA 


“Müthiş!” ENSE 


Ni pi VAV Gi 


MAMA yabanciyayin İğ com 


© “Ustaca yazılmış 
diyaloglar ve okuru esir 
7 alan hız, bu fazlasıyla | 
gerçekçi hikâyenin e 
sayfalar üzerinde âdeta 
canlanmasını sağlıyor.” 


- —Shelf Awareness de z 


APIDUS, Kolay Pra'nn yazarından i 


9 . i ğ 
| “Ustalıkla kaleme alınmış, 
ii e etkileyici bir hikâye.” 
“ai iğ © -HÂKAN NESSER 


- “Bataklık sizi anında içine 
- çekecek ve kolay kolay 
- bırakmayacak.” 
World Literature Today 


“Dikkate değer, etkileyici 
ve dâhice... Giolito 
okuru sayfalar boyunca 
bir tahminden diğerine 
sürüklüyor ve son tam da 


FER ini olması gerektiği gibi.” 
— Washington Post 


Yıldızlar gibi kusursuz ve ışıl ışıl olmak istersem, sana yardımcı olacak en yesi ürünler burada! 


Hazırlayan: İpek Koşan / ikosanG&doganburda.com 


BARIM ZAMANI 


« Saçlarının Dove gibi her zaman 
güzel görünmesini istersen şekillendirirken özen gösterebilirsin. Arzum, 
Bellissima serisinden Bellissima Saç 
Düzleştirici, hareketli plakaları ile eşit 

basınç ve Isı uygulayarak saçın daha etkin düzleşmesine yardımcı oluyor. Saç 
şekillendirici benim için yeterli değil 
dersen, Egos Milky Durulanmayan Saç 
Köpüğü imdadına yetişebilir. L'oreal 3'ü 
| Arada Krem Şampuan ise köpüksüz 
şampuan hareketinin öncülerinden. 


i EGOS 
119.90 


KORLAL LOREAL | 


ELSEVE &1790 


lie ARZUM 
NN 132990 


YENİLİR DÜNYASI 


« Cildin Hailey'inki gibi pürüzsüz olsun 
istiyorsan temizliğini ihmal etme. Avene Mousse Nettoyante Yüz Temizleme Köpüğü, hassas ve karma ciltlerin, 
burun, çene ve alındaki parlayan alanları için çözüm arıyor. Aknelerin varsa, 
Ducray Keracnyl Stick Correcteur'ü 
deneyebilirsin. Çünkü bu ürün, akneleri 
hem kurutmayı hem de kapatmayı 
amaçlıyor. L'oreal Paris, Balmain ile 
sınırlı sayıda üretilen bir ruj koleksiyonuna imza attı. Deneyelim! 


Vv 


AVENE © DUCRAY d 
472.00 (o t3690 | 
Avf 5 
ji 

z K 
— İ 
— sağl 
N Sil i 
Si 
A 

LOREAL 


YEPYENİ SEN 


« Victoria, kullandığı parfüm ile mis gibi 
bir koku saçıyor. Uoccitane Arlesienne 
Banyo&Duş Jeli, menekşe ve gül kokularının karışımıyla duyularına hitap ediyor. 
Sadece tenin değil, saçların da parfüm 
kokabilir! Bunun için Toni& Guy Işıltı Veren 
Saç Parfümü seni bekliyor olacak. Cildim 
de yenilensin diyorsan, Bio Oil, yenilenen 
ambalajıyla raflarda yerini aldı. Banyodan 
sonra, küçük bir miktarda ıslak cildine 


uygulamayı ihmal etme. 


BIO-OlL 
460.00 V 
LOCCITANE 

473.00 

mmm TONI&GUY 

E 445.00 

|g 

1 PA 
—3 — g© -— 


İLK AK GENÇLİK TELEVİZYONU 


NRI 


— ULTRAHD 


MUHTEŞEM SES ve GÖRÜNTÜ 


# 
Nİ SV |. e 
104. kanal YouTube 
Başvuru: (0532) 5320000 O NUMBERTApp.ile £ NUMBERTApp. £ NUMBERT Kanalında (| NUMBER Kanalında 


Application 


KIZ GÜCÜ 


Güçleriyle sana yol 
gösterip ilham verecek 
isimlerin tavsiyelerini 
almaya hazır mısın? 


Yazı İrem Naz Güvel 


EMMA WATSON 


Gönüllü kuruluşlarda yer alan ve genç kızlara 
yön vermek için çaba gösteren Emma'dan 
başka iyi bir rol model olabilir mi? Başarılı 
oyuncu, kızların kendi yollarını çizmelerini 

isteyip ekliyor: “Hayat bir yolculuk ve 

üzücü olan kısmıysa bunu deneyimleyerek 
öğreniyoruz. İnsanlar kalbini kırdığında 
dışarı çık ve kendin için savaş. Öğrenmek 
için hatalar yap.” Emma, zor diye bir şeyin 
olmadığına ve her şeyi başarabileceğine dair 
inancını arttırıyor. 


Selena, geçirdiği böbrek ameliyatının 
ardından, ne kadar güçlü olduğunu bir kez 
daha kanıtlıyor. Kötü günleri çevresindekilerin 
desteği sayesinde atlatan şarkıcı, onunla 
benzer mücadeleyi gösteren kızlara örnek 
gösteriliyor. Selena, Billboard Ödülleri'nde 
“Yılın Kadını” seçildiğinde, “Bir şeylerden yara 
aldıysanız onun öyle kalmasına gerek yok. 
İnsanları seviyorum. Sektördeki tüm kadınlara 
kendi ayakları üstünde duramayan ve sesini 
duyuramayan kızlara destek oldukları için 
teşekkür ederim” diyerek, kızların birbirlerine 
destek olması gerektiğini vurguluyor. 
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gENDAYA 


Eğlence sektöründe olmasaydı, annesi gibi öğretmen 
olup başkalarına yardımcı etmek istediğini dile getiren 
Zendaya, dünyadaki adaletsizliğe ve düşmanlığa dikkat 
çekiyor. “Eğitim görmen, dikkatini vermen ve dinlemen 

gerekiyor. İleriye gidip başına kötü bir şey geldiğinde, 

kendi sesin olduğunu ve bunu kullanmayı unutma. Bu 
yüzden eğitim alman çok önemli. Geleceğin lideri sensin 
ve dünyayı daha iyi hale getireceksin. Bunu ciddiye al” 
diyen şarkıcı, eğitim almanın önemine değiniyor. 


İzlediğin film karakterleri de 
içindeki güçlü kızı açığa çıkarmak 
için sana sesleniyor. 

se Katniss Everdeen - Açlık Oyunları 
s* Wonder Woman 

se Merida - Cesur 

se Hermione Granger — Harry Potter 


Lİ, güç verecek şarkı sözleri. 
* Katy Perry - Roar 

“Çünkü ben bir şampiyonum ve 
sen kükrediğimi duyacaksın” 

e Little Mix - Salute 

“Bizim sadece tatlı olduğumuzu 


TAYLOR 
SET 


“Bazı insanlar yoluna çıkıp başarını 
engellemeye çalışacaktır. Ancak 
sadece işine odaklanırsan bu 
insanları başından defedersin” 
sözleriyle Taylor, seni sevenlerin 


desteğiyle başarıyı elde edeceğini 
söylüyor. Şarkıcı, uğradığı saldırılar 
karşısında bir kenarda durmayıp 
sesini çıkarmayı deneyerek birçok 
kişiye örnek oluyor. Kendisi boşuna 
Time dergisinde, “Suskunluğu 
Bozan Kadınlar” listesinde yer 
almadı:) 


mu düşünüyorsun? Çok 
yanılıyorsun.” 

* Fifth Harmony - BO$$ 
“Bana biraz saygı gösterirsen iyi n 
edersin” 

se Beyonce - Run The World 
“Dünyayı kim yönetiyor? Kızlar!” 


p 4, 
£ mc 


HERMLONE GRANGER 
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SURVİVOR 
ER VARILIR 


Sevdiğin ünlüler Survivor adasına gitse ne olur. İşte cevabı:) 


Yazı İrem Naz Güvel 


&; 1. HAFTA 
— ap | e. KOPELER 8 


İlk hafta yarışmacılar birbirlerine alışmaya | 

çalışıyorlar. Justin sürekli Selena ile olmak istiyor 

ancak Selena takım arkadaşlarıyla takılınca çiftin 
arasında ufak çaplı bir tartışma yaşanıyor. | 
Ariana tüm sevimliliğiyle herkese yardım ederken, | 
Katy ile Harry de stratejiler geliştiriyorlar. Bella ise | 
tek başına takılarak diğerlerinin yemeğini çalınca ilk | 
haftanın eleneni oluyor. 
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/ MD 
7“ “GEL BURAYA, 
SADECE 


ci ISIRACAĞIM , - - 7 


hi 
O 


ro B/ BÖÖYLE *--, 
illklkkkkkkk — , << ELLER HAVAYA 
e i YAPIYORBIR. 
DE ya 


N 


0000000000000 00060 


Oyunu kaybeden B takımı, bunun 
sorumlusunun Selena olduğunu 
söylediklerinde Justin sinirleniyor ve 
diğer arkadaşlarının tüm erzaklarını 
yiyerek onlardan intikam alıyor. 
Konseyde Selena'nın ismi 
çıkıyor ancak Justin onsuz 
olmak istemediği için o 
da adadan ayrılmak 
ii istiyor ve iki aşık 
— SELENA eleniyorlar. 


EN - Kimse 
“  BAKIYORKEN' 
ŞU MUZLARI 


7m 
İ 
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dh 


re Harry'nin yanında güzel kızlar görmeye 
alışkınız ancak temmuzdan beri manken 
Camille Rowe ile pek sık görülür oldu. 
İkilinin gizlice görüştükleri ve yeni yılı bile 

i beraber kutladıkları söylentiler arasında. 

Onları en son kahvaltı yaparken görünce 
Harry'nin artık bir sevgilisi olduğu 
gerçeğini kabullendik. Harry seviyorsa, 
bize mutluluk dilemek düşer:) 


— ——, ; 7 
n | 
>. 
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Bahar aylarına girdik ve 
midemizde kelebekler 
uçuşmaya başladı. Bu 
hava değişiminden 
etkilenen herkes kendine 
bir sevgili edindi. İşte o 
aşık ünlüler:) 


Yazı İrem Naz Güvel 


AJ APA 


“Riverdale” yıldızı 
KJ'in, herkesten 
sakladığı bir sevgilisi 
olduğu ortaya 
çıktı. Ne kadar 
süredir birlikte 
oldukları bilinmiyor 
ancak KJ ailesini 
ziyaret için gittiği 
Yeni Zelanda'dan 
döndüğünde, onu 
Corinne İsherwood 
adındaki sarışın 
bir güzel karşıladı. 
Daha önce de 
eğlenirken ve kol 
kola görülen 
çiftten henüz 
bir açıklama 
i gelmesedeKJ 
( »  kapılmışgibi. 
p 
4 


Lİ 


CANLA ELLE 


Camila'nın yeni albümü çıktığından 
beri mutluluktan ayakları yere 
basmıyor ancak bu mutluluğunda 
kariyerindeki başarılı yükselişi 
dışında, özel bir kişinin de katkısı 
var. Albümdeki duygusal parçaların 
özel bir kişiye yazılıp yazılmadığı 
sorulunca güzel sanatçı, o 
kişinin ismini gülümsemeden 
söyleyemeyeceğini belirtiyor. İlişki 
koçu Matthew Hussey ile yeni bir 
ilişkiye başlayan Camila için ateş 
bacayı sarmış, bizden söylemesi:) 


MİLLE KORE 
ARDLIN 
ARGE SARTORILŞ 


“Stranger Things” yıldızı Millie, 
dizi yayınlanmaya başladığı ilk 
günden itibaren herkesin ilgi 
odağında. Ünlü isimleri peşinden 
koşturan oyuncu, kalbini, 
genç şarkıcı Jacob Sartorius'a 
kaptırdı. Nereden mi belli? 
Sosyal medya hesaplarından 
sevgilerini çekinmeden gösteriyor, 
fotoğraflar paylaşıyor ve yorumlar 
yapıyorlar. Bu şirin mi şirin çifti 
görünce yüzümüz gülüyor:) 


e MN Gİ 


Â SARILENE UODDLEN 
GEN UOLAUDLA 


| Oyuncu Shailene gönlünü, ragbi oyuncusu 
Ben vVolavola'ya kaptırdı. Ikili bir süredir 

İ birlikte olsa daresmi olarak ilişkilerini 
yeni duyurdular. İlişki konusunda 
oldukça seçici olduğuyla bilinen 
Shailene'ın dikkatini çekmek 
i epeyzorolmuştur. Ben 

bunu başardıysa, demek ki 
aralarında büyük bir aşk var:) 


yağ 


, heygirl.com.tr 33 


yl heygirl.com.tr. 


vd e 
Ünlü “The Glow” şarkısının 
7 İspanyolcasını seslendirerek 
müzikal yönünü bizlerle tanıştırdı. 
- Yılbaşında bu şarkıyı canlı# 


«söyleyerek yeteneğin österdi. 
h YE 
" 
k 


p —e 


“Violetta” dizisiyle adını tüm dünyaya 

duyuran Tini, üç sezon boyunca 

rolünün hakkını verdi. Oyunculuğunun 
yanı sıra seslendirdiği şarkılarla daf 
sempatikliği gün geçtikçe arttı ve aynığs 
e “Kids Choice Ödülleri”nde adayım 


österilince başarısını kanıtladı. 
GE 


»i m) wi 
Ünlü animasyon “Karlar Ülkesi”nin 
“Let It Go” adlı şarkısının alan 


ayımlayan Tini, bu kitapta 


çocukluğunu ve nasıl bir dünya 


ünü anlattı. 


V 
Mi libro 


BPlaneta 


Favori dizimiz “Violetta”, “Tini: 

The Movie” adıyla beyaz perdeye 
taşınma kararı aldı. Film, dizi 
çekimleri ve konser boşluklarında 
gerçekleştirildi ve Tini, bu yoğun 
temponun altından başarıyla kalktı. 


- Buyıl onun yılı. 
oldu. Çünkü 
sanatçının hem 
ilk filmi vizyona! 


Tİ girdi hem de ilk 
i albümü ' Tini” : 
ıl m4 yayınlandı. “Great 


Escape” şarkısıyla 
büyük bir çıkış 


di 


kitlesi kıtala rı aştı. 


elde ederek hayran 


Sanatçı, hep hayalini kurduğu “Got Me| 
Started Turnesi”ne çıktı. “Violetta”daki| 
rol arkadaşı Ruggero Pasguarelli'nin | 
başrolde yer aldığı “Soy Luna” dizisinde, | 
iki bölüm konuk oyuncu olan Tini, | 

bizi fazlasıyla mutlu etti. Ayrıca bu yıl 
birçok ünlü sanatçıyla müzik çalışması | 
gerçekleştirdi. İçlerinde en dikkat çekeni 
ise The Vamps'in “Night & Day” şarkısı | 
oldu.! 


ki 


di 
, 
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Taylor Swift, 
son albümü 
“Reputation'”ın 
sevilen şarkısı 

“End Game''e video 
çekti. Klipteki 

gizli detayları 
ortaya çıkardık ve 
şarkıda düet yaptığı 
Ed Sheeran ile 
olan dostluğuna 
değindik. 


Yazı İrem Naz Güvel 


DONÜŞSYOK 


HATALAR ARASI “End Game”in çekimleri esnasında, Taylor'ın * Ed, ne olursa olsun Taytay'in hep yanında 
a baş düşmanı Katy Perry'nin klipte yer aldığı olduğunu söylüyor. Hatırlarsın Taylor, 

ve ikilinin buzları erittiği dedikoduları çıktı. Kardashianlar ve Katy'nin medya üzerinden 

(li LENLE Katy olduğu sanılan kişinin, sanatçıya çok saldırısına uğramıştı. Taylor'ın birçok dostu 


benzeyen bir dansçı olduğu ortaya çıkınca ona destek olurken, Ed tüm bu olanları bir 

beklentiler suya düştü. Hatta Taylor'ın geri köşede oturup seyretmişti. Açıkçası onun bu 

adım atmaya hiç niyeti yok. Klipte taktığı yılan sessizliği bizi biraz şaşırttı. 

küpeleri, yılan derisi tulumu ve oynadığı yılan * “Everything Has Changed” ile daha önce de 

oyunuyla onu sevmeyenlere dimdik ayakta Taylor ile düet yapan Ed, nedense ona kendi 

durduğunun mesajını iletiyor. albümünde hiç yer vermedi. Sevimli kızılın, 
Beyonce gibi önemli sanatçılarla yaptığı 
çalışmalar albümünde olurken, en yakın 
arkadaşına yer vermemesi garip kaçıyor. 


Taylor ve Ed'in sevgilileri hakkında 
yazdıkları “End Game”, “Reputation”da 
dikkat çeken şarkıların başında geliyor. 

Ed dışında, ünlü rapper Future'ın da 
eşlik ettiği klip Tokyo, Londra ve Miami 

olmak üzere üç farklı şehirde geçiyor. 
“End Game”i izlerken gözümüze 
birtakım göndermeler çarpıyor. Şarkıcı, 


uğurlu rakamı 13'ü ve kedilere olan Gelelim Taylor'ın kankası Ed ile olan » Ed, Taylor ile vakit geçirmeyi gerçekten çok 
tutkusunu klipte bol bol gösteriyor. ilişkisine. Her arkadaşlıkta olduğu gibi ikilinin © seviyor. Hatta Taylor erkek arkadaşlarıyla 
Klibin bir ayağı olan Tokyo'da, dostluklarında da değişik bulduğumuz bazı yemeğe çıktığında bile Ed, onların peşinden 
sokakları aşındırırken gördüğümüz durumları tespit ettik. gidiyor. Şarkıcı, sevgililere biraz nefes 
Taylor'ın arkasında Japonca tabelalar * Taylor ve Ed tam 6 ay boyunca turnedeydiler o aldırsaiyi olur. Ancak görünen o ki kimse bu 
dikkatimizi çekiyor. Bu tabelalarda Bu süreç içinde Ed, Taylor'ın meshur durumdan şikayetçi değil) 
şarkıda geçen “İlk oyuncun olmak arkadaşlarından birkaçıyla flört ettiğini itiraf 
istiyorum”, “A Takımı” ve “End Game” ediyor. Kızların Ed için tartıştığını ve Taylor'ın 


sözlerine rastlıyoruz. Tabii ki şarkıya ortada kaldığını düşünsene! Bu durum 


ilham kaynağı olan Joe Alwyn'nın arkadaşlıklarına nasıl yansırdı sence? 
baş harfinin olduğu kolyeyi takmayı 
unutmayan Taylor, sevgilisine olan 
aşkını bir kez daha haykırıyor:) 
| 
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8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü yaklaşıyor! Şimdi 
düşün bakalım; hayatının 
en önemli kadını kim? 
Bizim ilk aklımıza gelen 
annemiz oldu. Peki ya 
senin? 


Yazı İpek Koşan 


Annemiz 

Hayatımızın en önemli kadını şüphesiz 
annemiz! Hepimizin annesi var. Kimimizinki 
yanı başında, kimimizinki de melek olup 
uçmuş. Bazılarımız ise ondan çok uzakta. 
Hiç fark etmez! Her durumda bizi anne 

gibi koruyan, sevip sayan, sahip çıkan, tüm 
sevgisini içimize akıtan biri mutlaka vardır. 
İşte o kişi dünyanın en güzel sevgisini hak 
ediyor. Neden mi? Çünkü bize karşılığını 
istemeden sevgisini ve emeğini veren tek 
kadın o. Tüm çabası senin her zaman daha 
iyi olman için. Bunu yaparken de sana baskı 
pıyormuş ya da otorite kuruyormuş gibi 
özükebilir. Hani hep derler ya “ileride anne 
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olunca anlarsın” diye, o yüzden onun her 
yaptığını anlamaya çalışma bence:) Sen 
sadece şuna inan: Bazı şeyler denildiği 
şekilde olmalı. Büyüklerimiz buna tecrübe 
ismini veriyorlar. Tabii ki bu hayat senin. 
Herkesin yolculuğu bambaşka. Ama bazı 
konularda annenin söylediklerine kulak 
vermelisin. Çünkü ileride göreceksin ki 
dediği şeylerin çoğu gerçekten de çıkıyor! 
(Denendi, onaylandı:)) “Hırkanı al üşürsün” 
diyorsa, sorgulama. Var bir bildiği, alo 
hırkayı:) “Kahvaltı etmeden okula gitme, 
zihnin çalışmaz” diyorsa; doğrudur. Birazdan 
karnın zil çalmaya başlayacak ve teneffüs 
olsa da karnımı doyursam diye düşünüp 
duracaksın. Şimdi dikkat! Eğer “Anneye 

öf denmez” diyorsa, onu kırmak üzeresin 
demektir! Çünkü sana her şeyi karşılıksız 
yapan bu kişi, gerçekten de öf sesi duymayı 
hak etmiyor. Bağırmadan, onun kalbini 
kırmadan geçinmenin yollarını bulmalısın. O 
halde birkaç tanesine değinelim... 


Meşhur anne sözleri ve 
baş etme yolları 


“Bir gün de evde otur!” 

Anlamı: Seni çok özlüyorum. Yüzüne hasret 

kalıyorum. Biraz benimle kalsan da birlikte 
zaman geçirsek olmaz mı? 

YAP: Unutma, uslu 
bir kız olursan 

Şirinler'i 


e yl 


bile görebilirsin:) Şaka bir yana, eğer 
annen ile iyi geçinirsen aranızdaki bağ 
kuwetlenir ve bu durum da birçok 

konuda kapı açar. Okuldan eve geldiğinde 
gününün nasıl geçtiğini ona mutlaka anlat. 
Öğretmenlerinle ya da arkadaşlarınla 
yaşadığın sıkıntıları onunla da paylaş. Belki 
senin için bir çözümü olabilir. Yolda başına 
gelen kötü olayları, canını sıkan şeyleri 
mutlaka paylaş, korkma! Eğer ilişkiniz güçlü 
olursa aranızdaki güven de sarsılmaz. 


“Saat kaç oldu. Haydi yat uyu!” 
Anlamı: Yine uykusuz kalacaksın. Sonra 
da derslerinde başarısız olacaksın. Sen 
uykusuz kaldıkça ben üzülüyorum. 

YAP: Annenin söylediği “haydi uyu” lafına 
inat sabahlara kadar oturuyorsan yanlış 
yoldasın. Merak etme gerçekten de ileride 
beş dakika daha fazla uyuyabilmek için 
can atacaksın. O halde annenin sözlerini, 
“Bu kız yatsa da arkasından parti versek” 
olarak algılamaktan vazgeç:) Seni uyutup 
arkandan eğlence düzenlemeyecekler. 
Pasta yapıp yemeyecekler. Ya da eğlenmeye 
çıkmayacaklar:) Sen gönül rahatlığıyla uyu 
prenses. 


“Aynısını evde yapsam yemezsin” 
Anlamı: Dışarıdaki yemekler benim 
yaptıklarımdan daha kötü ama sen onları 
ayıla bayıla yiyorsun. Halbuki ben o 
sarmaları yaparken belim tutuluyor. Keşke 
benim emeğime de saygı göstersen! Kalbimi 
kırıyorsun! 

YAP: Evet, sence de doğru söylemiyor mu? 
Dışarıda kimin, nasıl yaptığını bilmediğin 
yemekleri yemek mi daha zevkli yoksa evde 
annenin yaptığı tertemiz yemekler mi daha 
kıymetli? Bunun kararını sen ver:) 


“Kapattıracağım o interneti!” 
Anlamı: Gayet açık:) 

YAP: Neden diye soracak olursan 
muhtemelen ders çalışmıyorsundur. Ya da 
bütün gün telefon elinde geziyor ve asosyal 
tepkiler veriyorsundur. Şunu bil ki bu söz 
senin için şu anda bir uyarı. Belli ki annen 
sana bir şans daha veriyor ve seni uyarıyor. 
Bir dahaki sefere direkt kapatabilir çünkü. 


Miley Cyrus ile Liam Hemsworth'un imrendiren 
bir o kadar da karmaşık ilişkisinden yola çıkarak, 
senin için ilişkini kurtarma rehberi hazırladık. 


Yazı İrem Naz Güvel 


Miam'ın hikayesi 

Miley ve Liam'ın büyük aşkı, 2009 yılında 
“Son Şarkı” filminin setinde başlamıştı. 

1 yıl boyunca güzel bir birliktelik yaşayan 
çift, Miley'nin yoğun iş temposu nedeniyle 
son bulmuştu. 8 yıl içinde 3 ayrılık ve bir 


nişanlılık yaşayan çift şu an tekrar birlikteler 


ve mutlu ilişkilerini sürdürüyorlar. 


Ayrılık sonrası 

Senin ilişkin de Liam ve Miley gibi hala 
birbirinizi severken mi bitti? O zaman 
bu çifti örnek al. 2013 yılındaki büyük 
ayrılıklarının ardından başka kişilerle 
birlikte olmaya başlayan ikili, o süreç 
boyunca arkadaş kalmayı başarmışlar. 
Liam, Miley için hayatının önemli bir 
bölümünü kapladığını söylemiş ancak 
ayrılık sonrası Miley: “Bu hayatımın en 


güzel dönemi. Asla geriye bakmayacağım” 


diyerek “Ben iyiyim” imajını vermeye 
çalışmıştı. Unutma, karşındaki “Onu 
unuttum” dese de seni düşünüyor olabilir. 


Miley “Wrecking Ball”, “Malibu” ve “Week 
Without You” gibi birçok şarkıda, Liam için 
neler hissettiğini yazdı. Şarkıcı, yaşadıkları 
ayrılığın hayatında büyük değişiklikler 
yarattığını itiraf ediyor. Sen de Miley gibi 
sevgiline karşı duygularını tatlılıkla ifade 
ederek aranızdaki bağı güçlendirebilirsin. 


Liam geniş bir aileye sahip. Miley de onun 
kardeşleriyle iyi anlaşmaya bakıyor. Hatta 
Liam'ın abisi Chris'in eşi ile dalga şeklinde 
bir dövme yaptırmışlar. Sevgilinin ailesi veya 
yakın arkadaşlarıyla iyi anlaşman ilişkinize 
olumlu yansıyacaktır. 


Destekle 

Erkek arkadaşına, onun hep yanında 
olduğunu hissettirmen çok önemli. Miley ve 
Liam barıştıktan sonra sürekli sevgilerini 
belli ediyorlar ve bu anları paylaşmaktan 
kaçınmıyorlar. 
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“ 


Yeni albümü “Nirvana” ile başarısını 
zirveye taşıyan Inna, sempatikliği ve 
güzelliğiyle sevgimizi kazandı. Onunla j 7 
gerçekleştirdiğimiz röportajda, sana özel F 
tavsiyelerde bulundu:) b 


Yazı İrem Naz Güvel 
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eni albümünün ismi 
“Nirvana”. Bu ismi 
seçme nedenini 
bizimle paylaşır 
mısın? 

“Nirvana” mutluluk, 
kendinle ilgili 
güzel düşünme, 
ufak şeylerden 
mutlu olma ve 
hayattan zevk alma 
anlamına geliyor. 
Bunun o dönemki 
duygularımı 
birebir yansıttığını 
hissettim ve bu yüzden oldukça 
kolay bir karardı. Ayrıca “Nirvana” 
şarkısı üzerinde çalışırken, 
kalbime dokunduğunu hissedip 
albüme bu ismi vermeye karar 
verdim. 

Albümdeki “Tropical” şarkında 
“Sevgim film sahnesi gibi” 
diyorsun. Bize bu filmden 
bahseder misin? 

Evet, sevgim aynı bir film 

sahnesi. Hep bir koşuşturmanın 
içindeyim ve müziğim sayesinde 
insanlara sevgimi yayıyorum. 

Çok çılgın ve harika bir film. Ben 
bu filmi çekmeyi asla bırakmak 
istemiyorum. Hayatımın hikayesi 
ve filmi gerçek hislere, duygulara, 
harika insanlara ve inanılmaz 
deneyimlere dayanıyor. Çok şanslı, 
mutlu ve minnet doluyum! 

Her dinlediğinde sende değişik 
duygular uyandıran bir şarkı 

var mı? 

Bu şarkılar, o dönemki ruh halime, 
duygularıma ve deneyimlerime 
göre değişkenlik gösteriyor. Müziğe 
aşığım ve her gün dinliyorum. 
Bazı günler Arctic Monkeys'den, 
Jhene Aiko'dan, 

J Balvin'den, Maluma'dan 

ve bazı Latin Amerikalı 
sanatçılardan ilham alıyorum. 
Ayrıca Pink'in müziğinden çok 
etkileniyorum. Çok büyüleyici biri! 
Müzik sektöründe ayakta duran 
güçlü kadınlardan birisin. 
Hayata karşı güçlü olmayı nasıl 
başarıyorsun? 

Çevremdeki insanlardan, yapım 
şirketim Global Records'daki 
ekibimden, hayranlarımdan, 
harika ailem ve arkadaşlarımdan 
güç topluyorum. Kendimi ne 
zaman kötü hissetsem onlardan 
ilham alıyorum. Güvenebileceğim 
insanlara sahip olduğumu 
biliyorum. 

Konserlerinde göz 
kamaştırıyorsun. Peki, konser 
tarzını nasıl belirliyorsun? 


Çok teşekkürler! Moda 
danışmanım ile birlikte 
hazırlanıyoruz. İnternetten 
alışveriş yapıp ilham için 
Instagram ve Pinterest'e 
bakıyorum. Böylece ortaya birkaç 
yeni tasarım ortaya çıkararak 
olabildiğince orijinal bir kombin 
yaratmaya çalışıyorum. Benim için 
bir çeşit iş ve buna bayılıyorum! 
Moda ikonların kimler? 

Moda ikonlarım olduğunu 
söyleyemem ancak Rihanna, 

Dua Lipa ve Aaliyah'ın tarzlarına 
hayranım. 

Yorucu bir iş tempon var ve 
sürekli göz önündesin. Bu 
esnada cildini korumak için neler 
yapıyorsun? 

Öncelikle bol bol su içip güzelce 
uyuyorum. Ayrıca koruyucu güneş 
kremi, nemlendirici kremler, 
losyonlar, zeytinyağı, Hindistan 
cevizi ve Shea yağlarını kullanmayı 
ihmal etmiyorum. 

Saçlarının rengini değiştirmek 
gibi radikal bir karar almayı 
düşünüyor musun? 

Yakın zamanda böyle bir şey 
yapmayı düşünmüyorum. 
Kendimi değişim yapmaya hazır 
hissedersem peruk takıp denerim. 
Çok havalı ve eğlenceli! 

Ayrılık acısını nasıl atlatıyorsun? 
Müzik benim arkadaşım, 
destekçim ve en büyük aşkım! 
Heygirl Kızları'na vermek 
istediğin tavsiyeler var mı? 
Kendilerini oldukları gibi 

kabul edip sevsinler. Aynaya 
baktıklarında karşılarındaki 
kişiden mutlu olmalarını tavsiye 
ederim. Her zaman kendimi 
olduğum gibi kabul ettim. 
Hoşuma gitmeyen ufak şeyler 
olduğunda ise onları daha iyi 

bir şeye dönüştürmeye çalıştım. 
Güzel yaşamın sırrı, özgüven 
sahibi olmak ve kendini gerçekten 
sevmekten geçiyor. 


ya 


Lİ 
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Sinema salonları birbirinden güzel kitap uyarlamalarıyla dolup taşarken, hala 
beyaz perdede izleme şansı yakalayamadığımız kitaplar da bulunuyor. Senin de 
okurken hoşuna gidecek ve izlerken zevk alabileceğin kitapları listeledik. 


BİRAY GÜNLÜĞÜ SERİSİ 
MARISSA MEYER 

Serinin her kitabı seni gelecekte 
geçen masallara davet ediyor. İlk 
kitap “Cinder”, Yeni Dünya'daki 
Pekin Krallığı'nda şekilleniyor. 
Yarı robot ve yarı insan olan 
Cinder, üvey annesi ve kız 
kardeşlerinin baskısı altında 
hayatını sürdürüyor. Bir anda 
veba salgını patlak verince 
Cinder, insanlığı kurtarmak 

için çıktığı yolculukta kendisini 
yakışıklı Prens Kai ile buluyor. 
Hem aşkın hem de gizemin 

yer aldığı bu macerada Cinder, 
kurtuluş yolunu bulmak zorunda 
kalıyor. 

KİMLER OYNAMALI? 

Bu masalsı kitabın 
uyarlamasının enfes olacağına 
şüphe yok. Shay Mitchell'i Cinder 
olarak görsek çok güzel olmaz 
mı? Onun kalbini çalan yakışıklı 
Prens Kai de Ross Butler olursa 
ortaya harika bir ikili çıkar. 
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marissa meyer 


DELRİUN ÜÇLEMESİ 


Aşkın hastalık olarak kabul 
edildiği bir dünyada, yaşına 
gelen herkes ameliyat olup 
duygularını ve anılarını 
aldırmak zorunda. Yeni hayatı 
için oldukça heyecanlı olan 
Lena da bu ameliyatı olmak 
üzere ve hükümetin onun adına 
kararlar almasından rahatsız 
değil. Duygularını aldırmasına 
az bir zaman kala Lena kalbini 
Alex'e kaptırıyor. Onsuz bir 
hayat yaşayacağına, bir kaçak 
olarak yaşamayı seçiyor. 
KİMLER OYNAMALR 
“Delirium”un başrolde Emma 
Roberts ve Daren Kagasoff'un 
olduğu bir dizisi çekildi ancak 
iptal kararı alındı. Hemen 
umudunu yitirme, dizisi 
olmuyorsa filmi olur. Biz Lena'yı 
Lucy Hale ve Alex'i de Douglas 
Booth olarak hayal ediyoruz:) 


LA 


GÜNEŞ DE BİR 
YILDIZDIR 


NICOLAYOON 

Nicola Yoon'ın “Her Şey” 
isimli romanı geçtiğimiz 
yıl sinemaya uyarlanmıştı. 
“Güneş de Bir Yıldızdır” ise 
yazarın diğer bir romanı 

ve “Her Şey” gibi okuması 
oldukça zevkli. Kitap, 
başkarakterlerimiz Natasha 
ve Daniel'in gözünden 
anlatılıyor. Olaylara 
gerçekçi yaklaşan Jamaikalı 
Natasha, ülkeden sınır dışı 
edilmek üzeredir. Daniel 
ise dört dörtlüktür ve 
ailesinin verdiği kararlara 
sadık kalan biridir. İkilinin 
yolları kalabalık bir New 
York sokağında kesişir 

ve kadere inanmayan bu 
iki genç, birbirleri için 
yaratıldıklarına inanmaya 
başlarlar. 

KİMLER OYNAMALI 
Oyunculuk alanında hızla 
başarıya ulaşan Zendaya, 
Natasha rolü için biçilmiş 
kaftan. Onun aşığı Daniel'i 
“The 100”dan Bob Morley 
oynasa fena olmazdı:) 


#1 NEW YO TIMES ÇOKSATAN ROMANI 
R ŞEY'in YAZARI 


nipola Yoon 


ZENDRYA 


GÖLGE VE KEMİK 


LE!GH BARDUGO 
Harry Potter'ın yokluğunu 
giderecek olan “Gölge ve 
Kemik”in uyarlaması yapılırsa 
sinemada bir başyapıta 
dönüşeceğine şüphemiz yok. 
Yetimhanede birlikte büyüyen 
Alina ve Mal'ın duyguları 
arkadaşlıktan öteye ilerliyor. 
Alina'nın kimsenin farkında 
olmadığı birtakım güçleri ortaya 
çıkıyor. Bu gücü keşfeden 
Karanlıklar Efendisi Darkling, 
Alina'yı gözdesi yapıyor. 
KİMLER OYNAMA 
Kitapta Alina ve Mal'ın güçlü 
bağını, Katherine Langford 

ve Max Iron ekrana çok iyi 
yansıtacaklardır. “It” ile 
büyük bir çıkış yakalayan Bill 
Skarsgard'dan da harika bir 
Darkling olur:) 


.. İL 
MEMMUN SKARSGARD 


Bunlar da uyarlansın 


* Eleanor & Park - Rainbow Rowell 
e Alaska'nın Peşinde - John Green 
e» Yerdeniz Büyücüsü - Ursula K. Le Guin 
» Maviyi toplamak - Lois Lowry 

» Yeni Krallık Üçlemesi - Kristin Cashore 
e Çirkinler - Scott Westerfeld 


A 
HNTHERNE 
LANGFORİ 
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"Riverdale “in 

en dikkat çeken 
karakteri Jughead'i 
canlandıran Cole 
Sprouse'un 
bilinmeyenlerini 
okuyunca çok 
şaşıracaksın. 


Yazı İrem Naz Güvel 


lı 
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“Riverdale”in Jughead'ini gözün 
bir yerden ısırıyor olabilir. “The 
Suite Life” ikizleri Zack ve Cody'i 
hatırlıyor musun? İşte onlar Cole 
ve ikizi Dylan'dan başkası değil. 
Uzun süre Disney projelerinde yer 
alan ikizler, 8 aylıkken annelerinin 
isteğiyle oyunculuk sektörüne 
adım atmışlar. Oyunculuğa ara 
veren kardeşlerden Cole, geri dönüşünü 
“Riverdale” ile gerçekleştiriyor. Ne kadar 
da iyi yapmış değil mi? :) 
SN a 03 / 


NA 


AAA 


7 
7 
y 


TN 


ARKEOLOJİ 
MEZUNU 


Bir dönem oyunculuğa ara veren 
Cole, üniversitede arkeoloji okumaya 
karar vermiş. Okuduğu bölümü 
oldukça seven oyuncu, farklı bölgelerde 
yapılan kazı çalışmalarına katılmış ve 
hatta üniversitenin arkeoloji kulübünün de 
başkanı olmuş. Anlaşılan Cole bir işi çok 
sevdi mi sonuna kadar gidiyor. 


ANAN 


N 


DMO 


Cole'un profesyonel bir fotoğrafçı 

olduğunu biliyor muydun? 

Hobi olarak başlayan bu tutku, 
ilerleyen zamanlarda profesyonel bir 
boyut almış. Önemli fotoğraf çekimleri 
gerçekleştiren Cole'un çalıştığı ünlüler 
arasında Riverdale” oyuncuları ve 
Kendall Jenner da yer alıyor. Oyuncunun 
çektiği muhteşem fotoğraflara, Instagram 
hesabından göz atabilirsin. 


HAYRANLARIYLA 
YARIŞIYOR 


Cole, sokakta onun fotoğraflarını 
gizliden çekmeye çalışan 
hayranlarına meydan okuyor. 
Hayranlarından önce davranıp 
onların fotoğraflarını çekmeye 
çalışarak bunu bir yarış haline getiriyor. 
Cole bununla da sınırlı kalmayıp 

“camera duels” adlı Instagram hesabında 
çektiği fotoğrafları yayınlıyor. Ortaya ilginç 
görüntüler çıkmış. Sen de göz at:) 


“Riverdale”den teklif gelmeden 
önce Cole, oyunculuk yapmayı 
pek düşünmüyormuş. Hatta teklifi 
neredeyse geri çevirecekmiş. Cole, 
küçükken Archie çizgi romanlarını 
okumayı çok seviyormuş ve fikrini 
caydıran şey de bu olmuş. Archie 
rolünü canlandırması istenen oyuncu, 
olaylara farklı bir bakış açısıyla yaklaşan 
Jughead rolünü oynamak istediğini dile 
getirmiş. Çok da iyi etmiş:) 


ÇOK YARATICI 


“Riverdale”de anlatıcı olarak 
Jughead'in sesini işitmemizde 
Cole'un parmağı bulunuyor. 
Seçmelere girmeden önce “Twilight 
Zone” isimli gizemli diziyi izleyen oyuncu, 
oradaki atmosferden çok etkilenmiş 
ve “Riverdale”de dış ses ekleme fikrini 
yapımcılara sunmuş. Onlar da bu 
fikri çok beğenip dizinin şu anki halini 
şekillendirmişler. 


Betty ve Jughead, dizide 


ancak bir süredir Cole ve 
Betty'i canlandıran Lili 
Reinhart arasında bir şeyler 
olduğuna dair söylentiler 
işitiyoruz. Birçok kişi ikilinin 
sevgili olduklarını iddia etse 
de henüz çiftten resmi bir 
açıklama gelmedi. Umarız 
söylentiler doğrudur, çünkü 
çok yakışıyorlar:) 


HAN 
7 


ULLİÜLEMİ BERABER? 


genç aşıkları canlandırıyorlar 


AMBAR N 2 17 


Z 


7 
7 
7 
7 


Ae e e iii 
K a Kn 
GÜNLÜK TUTUYOR 
tutuyormuş. Eskiden hemen 
hemen her gün yazı yazdığını 
söyleyen Cole, Dylan'ı da günlük 


tutması için teşvik etmiş. Her 
yönden sanatçı olan oyuncu, 


sergileyeceği projelerle 
karşımıza çıkar. 


Cole, küçüklüğünden beri günlük 


bakarsın ileride yazma yeteneğini 


Z XX BD 
A yi 
A . 


y 
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“The Vampire Diaries ”in 
final yapmasından sonra 
“The Originals”ın da 
ekranlara veda edecek 
olması bizi derinden 
üzüyor. 20 Nisan'da 
başlayacak olan dizinin 
final sezonunda yok yok! 


Yazı İrem Naz Güvel 
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Dizinin yapımcısı Julie Plec, Klaus'un 
biricik aşkı Caroline'ın son sezonda yer 
alacağını açıklayarak bombayı patlattı. 

Dizi dünyasının favori çifti olan Klaus 

ve Caroline'ı yeniden bir arada görecek 
olmak, dizinin final yapacağını unutturuyor. 
Caroline'ı birden fazla sahnede ve çoğunda 
da Klaus ile birlikte izleyecekmişiz. İkisinin 
geçmişlerindeki etkileşim, tekrar gün 
yüzüne çıkacak” diyen Julie, gelecek 
Klaroline sahnelerine bizi hazırlıyor. 


Eski yüzler 

Eskilerden sadece Caroline dönmüyor. 
Dizinin sevimli çifti Kol ve Davina, 
aralarında doğan güzel aşkı tamamlamak 
için geri dönüyorlar. Dizinin eski kötüsü 
ve ailenin babası Mikael, önceki sezon 
diziden ayrılan Cami ve Alaric ufak da 
olsa bu sezon görülecekler. Anlaşılan son 
sezonda herkes bir araya geliyor:) 


Hope'u geçen sezon çocuk olarak 
izlemiştik, bu sezon ise karşımıza genç 
bir kız olarak çıkıyor. Karakterin gençliğini 
oynayan Danielle Rose Russell, Klaus'a 
hayat veren Joseph Morgan'a olan 
benzerliğiyle dikkat çekiyor. Biraz asi ve 
gençlik problemleri yaşayan bir Hope 
görmeye hazırlıklı ol. 


Elijah'nın durumu 

Son olayların yedi yıl sonrasında geçecek 
sezonda en çok merak edilen kişi, 
hafızasını ve duygularını yitiren Elijah. 
Karizmatik vampirin, Klaus ve özellikle 
büyük aşkı Hayley ile nasıl bir ilişkisi 
olacak izleyip göreceğiz. Hayley ve Elijah 
ayrı yollarda da olsa aralarındaki bağın 
hep orada olduğu ve bu sezon onlardan 
güzel haberler alacağımızı işitiyoruz. 


Yeni aşklar 

Yeni karakter Declan tarafından 

baştan çıkarılan Hayley, Elijah sonrası 
mutluluğu onda bulacakmış. Elijah da 
Antoinette isimli çekici vampirle bir 
şeyler yaşayacakmış. “Descendants”dan 
tanıdığımız Jedidiah Goodacre ise 

kötü çocuk havalarındaki yakışıklı 
vampir Roman rolüyle Hope'un ilgisini 
çekecekmiş. 


Geçen sezonun kötüsü ve olayları 
karıştıran The Hallow, finalde de var. 
Mikaelson kardeşler birbirlerinden uzak 


durmak zorundalar ancak son bir düşmanı 


alt etmek için bir araya geliyorlar. 


“Mikaelson'lar mutlu sona ulaşacaklar 
mı?” sorusuna Julie:“Her şeyi açıklayarak 
sürprizi bozmak istemem. Ancak şunu 
söyleyebilirim, tüm karakter acı, tatlı 

ve umut dolu bir sona sahip olacak. 
Mendilleri hazırlayın.” 


FİNRLİÇİN NE DEDİLER? 


Joseph Morgan: “Hayranlarımıza, 
bunca yıl bizi destekledikleri için 
teşekkür ederim.” 

Phoebe Tonkin: “Çok duygusal bir veda 
oldu ve bunu kolayca atlatabileceğimi 


sanmıyorum.” 
Daniel Gillies: “Gerçek dışı. Harika beş 
yıl için çok teşekkürler.” 

Riley Voelkel: “Herkese kalbimin 
derinliklerinden teşekkür ederim. 
Hepinizi her zaman ve daima 
seveceğim.” 
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Uzun bir aradan sonra 
“Nasılım Biliyor 
Musun?” albümüyle 
geri dönen Gripin ile 
eğlenceli bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 


Yazı İrem Naz Güvel 
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eş yıllık bir ara 
verdiniz. Bir önceki 
albümünüz ile bu 
albüm arasında neler 
yaşandı? 

Birol Namoğlu: Bir 
önceki albümün 

beş şarkısına klip 
çektik. Üç şarkının 


prodüksiyonunu yaptık. 


İki tane proje albümde 
yer aldık ve üç tane 
Amerika turnesi ile 
birkaç tane Türkiye 


turnesi gerçekleştirdik. 


Aslında biz çalıştık 
ama albüme vakit 
ayıramadık. 


İlker Baliç: Bu süreçte çıkarttığımız single 
da üretim yaptığımızın bir göstergesi. 
Elimizdeki malzemeleri toparlayıp 
kayıtlara başladık ve 2.5 sene sonunda 
“Nasılım Biliyor Musun?” çıktı. 


Bu albümde şarkı sözleri yazımı ve 
sound'lar nasıl oluştu? 

Arda İnceoğlu: Sound'lar bir önceki iki 
albümden biraz daha farklı. Daha hızlı ve 
orta tempoda şarkılarımız var. 

İ.B.: Daha önce kullanmadığımız trompet, 
kanun ve ney gibi farklı enstrümanlar var. 
Yine geleneği bozmadık bir tane cover 
yaptık. 

B.N.: Beş albümümüzde de sözler ve 
müzikler çok farklılık göstermiyor, 
tarzımızı korumaya çalışıyoruz. Biraz daha 
eskileri çağrıştırmaya ve oraya bir bakış 
atma durumu var. Biriktirdiğimiz şeyleri 
müziğimize serpiştirdik. 


Cover'lar sizin için bir gelenek oldu. 

O şarkıları nasıl seçiyorsunuz? 

B.N.: Tesadüf eseri oluyor. Bir seyahatte, 
arkadaşımız gün boyunca Ferdi 
Özbeğen'nin “Gündüzüm Seninle”yi 
dinledi. Orada aklımıza kazındı. Bize eski 
zamanları hatırlatıyor. Eski şarkıların ruhu 
yeni şarkıların birçoğundan çok çok daha 
yüksek. 

Murat Başdoğan: Bizim için dinlenebilecek 
bir cover yapmak insana daha farklı bir yol 
açıyor. Dinleyen araştırıyor ve orijinaline 
bakıp şarkıyı seslendirenlerin başka 
şarkılarını da buluyor. 


Normalde çok neşelisiniz. Bu duygusallık 
nasıl ortaya çıkıyor? 

A.İ.: Duygusal yanlarımızı şarkılara 

döküp bir rahatlama yaşıyoruz ve normal 
hayatımızda bunalım kalmıyor. 


Bir sanatçı aynı tarzda ilerleyince de 
tarzını değiştirince de eleştiriliyor. Siz 
bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

B.N.: Bu albümü beğenmeyecek binlerce 
insan olacaktır, olmalıdır da. Bizim 
bahsettiğimiz daha kasıtlı, orada bir 
tartışma yaratmak için yapılan eleştiriler. 
En önemli eleştiri, sahnede biz çalarken 
karşımızdaki dinleyicilerin eşlik etme 
miktarları, duruşları ve duyguları... 


İ.B.: Yapılan yorumları mümkün olduğunca 
okuyup onlardan gerekiyorsa ders 
çıkartmayı biliyoruz. 


“Üçüncü Yeniler” diye bir akım var. Bunun 
hakkında neler düşünüyorsunuz? 

B.N.: Çok hızlı değişen dünyada hızlı 
geliyorlar. Farklı zamanın insanları ve 
bakış açıları var. Yolları açık olsun. 

İ.B.: Biz ne bir anda patladık, ne yok olup 
ardından geri geldik. Gelişimiz artarak 
devam etti. Yaptıkları güzel işler var ama 
burada bir risk var. O da hızlı parlayıp hızlı 
sönme gibi durumlar söz konusu olabilir. 
Biz alçakgönüllülüğün çok faydasını 
gördük. Tavsiye edilecek naçizane bir şey 
varsa, mümkün olduğunca kontrollü ve 
alçakgönüllü olmak. 

M.B.: Tavır konusu çok önemli. Çok değişik 
kafadalar. 

A.İ.: Yaptığın işi iyi yapmaya devam edip 
karakteri sağlam kalabilirsen nerede ünlü 
olduğunun bir önemi yok. 


İstediği mesleği yapamayan ya da 

aileleri tarafından baskı gören kişilere 
tavsiyeleriniz neler olur? 

B.N.: Bizim de başımıza geldi. Üniversite 
diploması almadan devam edemedik. 
Aileleri de haksız görmemek lazım. Şimdi 
sosyal medya, internet üzerinden çok daha 
rahat ve hızlı ilerlenebiliyor ama 1 milyon 
kişi bu yola çıkıyorsa 5 kişi ilerleyebiliyor. 
İki işi de beraber yürütecek kapasiteye 
sahip gençler var ancak istemedikleri işi 
de yapmalarında da bir sakınca yok. Çünkü 
yapmak istedikleri şeyin değerini daha iyi 
anlıyorlar. 


Yemekle aranız iyi diye duydum... 
A.İ.: Şişmanız diye mi bu?:) 


Albümü bir yemeğe dönüştürseniz, nasıl 
bir şey olurdu? 

M.B.: Türlü 

A.İ.: Acılı bir şey kesin. Atom:) 

B.N.: Ben güzel bir mezeye benzetirdim. 
İ.B: Karışık kuruyemiş. 


Bundan sonrası için grup olarak 
hedefleriniz neler? 

A.İ.: Hedef sahnede kalmak! 

B.N.: Türkiye'de grup olarak 40. yılı görsek 
fena olmaz. 
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2013 yılında grup çalışmalarına ara veren Jonas Brothers, son zamanlarda 
yaptıklarıyla kafamızda soru işareti bırakıp geri dönüş yapacakları konusunda 
bizleri heyecanlandırdı. Yazı irem Naz Güvel 


Bir taşın ÜNL SÜYLENİ Jonas 
Brothers'ın ne kadar harika bir grup 
olduğunu biliyorsundur. Grup, çalışmalarına 
2013 yılında ara verdiğinde Nick solo 

ve oyunculuk kariyerine odaklandı, Joe 
DNCE grubunu kurdu. Kevin ise evlenip iki 
çocuklu bir aile babası oldu. Biz bu duruma 
alışmışken, grubun Instagram hesabı 
yeniden aktif hale geldi. Grubun klavyecisi 
Ryan Liestman, Jonas Kardeşlerin de yer 


aldığı fotoğrafı “Aile buluşması” notuyla 
paylaşınca geri dönüş söylentileri çıktı. Tüm 
bu olayların üstüne Kevin da kardeşlerinin 
yer aldığı bir fotoğrafı hesabına yükleyince, 
herkes grubun geri dönüşü için 
heyecanlanmaya başladı. 


Şimdi vereceğimiz haber seni biraz 
üzebilir. Nick, bu geri dönüş haberlerinin 
asılsız olduğunu, “Bütün bir hafta 
boyunca birlikte takıldık. Nasıl olduysa 
Instagram hesabımız yeniden açılmış. 
Şunu söyleyebilirim ki bir geri dönüşü 


henüz planlamıyoruz” söyleriyle açıkladı. 
“Ancak asla, asla deme. Neler olacağını 
bilmeyiz” diyen Nick, hayranlarına açık 
kapı bırakıyor. 


* “Hannah Montana”da konuk oyuncu 
olarak gözükmeleri. 

* Kardeşlerin kendi hayatından 
esinlenilen dizileri Jonas”ı çekmeleri. 

* Hepimizin bayıldığı ve Demi Lovato'nun 
da yer aldığı “Camp Rock”da oynamaları. 
* Jonas Brothers 3D Konser 
Deneyimleri” ile gösterileriyle sahnede ne 
kadar harika olduklarını kanıtlamaları. 

* Miley Cyrus ve Selena Gomez gibi 
Disney yıldızlarıyla “Send It On” klibinde 
bir araya gelmeleri. 

» “Burnin' Üp” şarkılarıyla müzik 
listelerini ele geçirmeleri. 


İD 


Aşkta aradığı Aile yarolımı 
Meghan tüm ailesinin desteğini hissetmeyi 


mutluluğu bulan seviyor. Bir buçuk senedir birlikte olduğu 
Meghan Trainor oyuncu sevgilisi Daryl Sabara ona evlenme 


teklifi ettiğinde, şarkıcının ailesi de o eşsiz 


müzikal anlamda anlara tanıklık etmiş. Hatta Meghan'ın yeni 
da başarısını albümündeki şarkıları birlikte hazırlayıp 


söylüyorlarmış. Meghan bu durumu şu şekilde 


sürdürüyor. açıklıyor: “Albümde vokal anlamında, büyük 
çıkış yapacak çalışmalar gerçekleştirmek 


Yeni albümü istedim ve ailem burada devreye girdi. Onlarla 
üzerinde harıl nim e 


harıl çalışan 
şarkıcı icin her Çıkış tarihi henüz belli olmayan albümdeki 


şarkılar, 80'ler altyapısına sahip olup büyük ses 
şey yolunda:) getirecekmiş. Meghan albümü için: “Gerçekten 
: yi çok özel. Aşık ve mutlu yönümü yansıttım. Bu 
Yazı irem Naz Güvel bana kendimi sevmemi hatırlatıyor” diyor. 


Şarkıların insanı gaza getiren türden olduğunu 

ve öyle sıradan aşk şarkıların yer almadığını da 

ekliyor. Albümdeki duygusal şarkılarından birini 
nişanlısı Daryl'dan ilham alarak yazan Meghan, 
bu aşkın adeta bir peri masalından fırladığından 
da bahsediyor. 


Destek alıyor 


Meghan ikinci stüdyo albümünü hazırlarken, 
ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den tavsiyeler 
almış. İkisi bir parça hazırlarken Jennifer, ona 
Pinterest hesabı açmasını ve aklına gelenleri 
oraya yazmasını söylemiş. Meghan da başarılı 
sanatçının sözünü dinleterek kendisine bir 
hesap oluşturup yeni albümü için uygulamaya 
başlamış. Kendisini tasarımlara gömen 
şarkıcı, siteye yaptığı çalışmaları yüklüyormuş. 
Anlaşılan Meghan hem gözümüze hem de 
kulağımıza hitap edecek bir albümle bizleri 
büyülemeye hazırlanıyor. 
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Charlie Puth, ikinci stüdyo albümü 
“Voicenotes”un hazırlıklarını tam gaz 
sürdürüyor. İlkinden farklı olacak bu 
albümü dinlemek için sabırsızlanıyoruz. 


Yazı İrem Naz Güvel 


KÖTÜ HABER 


Charlie'nin yeni albümünü sene başında dinleme şansını 
yakalayacaktık ancak şarkıcı, albümün yapımcılığını tek başına 
üstlendiğinden çok yoğunmuş. Şarkılar istediği mükemmellikte 
olmadığından tarihi ileriye atma kararı almış. Bu haber bizi üzse de 
albümün bu yıl içinde yayınlanacağının garantisini veriyor. Sen ne 
dersen o Charlie:) 


“VOICENOTES” HİKAYESİ 


İlham, Charlie'yi her an, her yerde 
yakalayabiliyormuş. İlham perilerini 
kaçırmamak adına, cep telefonun 

ses kayıt bölümünü açıp aklına gelen 
şarkıları kaydediyormuş. Şarkılar melodi 
ve söz olarak aklında şekillendiğinden bu 
yöntem onun çok işine yarıyormuş. Bu 
yüzden de albümün adını “Voicenotes” 
koymaya karar vermiş. 


ŞARKI SIRALAMASI 


Albümdeki tüm şarkıların sıralaması 
rastgele değilmiş. “Attention', How 
Long' ve diğer şarkılar, belli bir sıraya göre hikaye anlatıyorlar. Şu 
an küçük kısmını görüyorsunuz ama büyük resmi görmeniz biraz 
zaman alacak” diyen Charlie, albümün ilginç temasını açıklıyor. 


İLHAM PERİLERİ 


Başarılı sanatçının ilham kaynakları sürekli değiştiğinden 
“Voicenotes”, ilk albümünden farklı bir havaya sahip olacakmış. 
Charlie albümünde melodiden çok, sözlerde aşk duygusunu 
hissettirmeye çalıştığını söylüyor. Bir Instagram paylaşımından 
ilham alarak yazdığı “Attention” ve sevgilisine sadık olmadığı 

için ondan özür dilediği “How Long” albümden bugüne kadar 
yayınlanan single'lar. “Voicenotes”un belirgin özelliklerinden biri 
de retro bir havaya sahip olmasıymış. Zaten “If You Leave Me Now” 
şarkısında bu fazlasıyla hissediliyor. Hatta 90'lı yılların önemli 
boybandlerinden Boys Il Men, parçada şarkıcıya eşlik ediyor. 
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VEN YES 


90'lı yılların popüler gençlik dizisi “Sabrina”, 
geri dönüyor. İkonlaşmış genç cadı 
Sabrina'ya hayat verecek Kiernan Shipka Yı 
mercek altına aldık. Yazı irem Naz Güvel 


Başarılı bir gecmiş 
Kiernan, 5 yaşından beri oyunculuk 
yapıyor. “Mad Men” dizisinde 
yeteneğini konuşturan Kiernan, 
Beyaz Perde Sanatçıları Derneği 
Ödülleri'nde iki kere “En İyi Drama 
Dizisi Kadrosu Ödülü”nü kazandı. 
Küçük yaşta önemli ödüllere sahip 
olması, oyuncunun ileride ne 

gibi büyük işlere imza atacağının 
sinyalini veriyor. 


Unlü arkadaş grubu 
Taylor Swift'in ünlü arkadaş 
grubunun bir benzerine Kiernan 
da sahip. Lorde, Emma Roberts 
ve Chloe Grace Moretz ile kanka 
olan oyuncu, onlarla birlikte vakit 
geçirmeyi çok seviyor. Bu yeni 
ünlüler grubuna daha kimler 
katılacak merakla bekliyoruz. 


0 bir Swiftie 


Taylor demişken, Kiernan'ın bir 
Swiftie olduğunu biliyor muydun? 
Hemen hemen her gün Taylor'ın 
sosyal medya hesaplarını kontrol 
edip şarkılarını dinliyormuş. 
Kiernan, Taylor'ın enerjisi ile 
gücünü çok iyi kullandığını ve 
bundan çok etkilendiğini dile 
getiriyor. 


Siyah kuşak sahibi 
Kiernan ile ters düşmemek gerek 
çünkü kendisinin tekvandoda siyah 
kuşağı var. Bu alanda, üst üste 
dizilen tahtaları rahat bir şekilde 
kırabilecek kadar iyiymiş. Yeni 
hedefi duvar yıkmakmış ancak 
bunun için biraz gerginmiş. Eminiz 
sen her şeyin üstesinden gelirsin 
Kiernan:) 
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Moda tutkusu 


Güzel oyuncunun modaya karşı 
özel bir ilgisi varmış. Moda ikonu 
Grace Kelly'den örnek alan oyuncu, 
kırmızı halılardaki şıklığını gözlem 
yeteneğine borçlu. Defileleri hep 
ön sıradan izleyip moda haftalarına 
katılarak kendisine uygun tarzı 
seçebiliyor. Tasarım da yapan 
Kiernan, bir moda ikonu olma 
yolunda hızla ilerliyor. 


N 


Rae“: 


yg 


Hızlı öğrenme gücü 
Güzel oyuncu yetenekli olduğu 
kadar keskin bir zekaya da sahip. 
14 yaşında liseden mezun olan 
Kiernan, “Bağımsız bir çalışma 
programına dahildim ve bu da 
konsantrasyon isteyen bir işti. 
Genel eğitim sisteminden oldukça 
farklıydı. Bu yüzden hızlı olmak 
adına derslerimi tamamlanmak 
için yaz tatilimden fedakarlık 
yaptım” diyerek sıkı çalışmasını 
anlatıyor. 


Sa 


KİMLİK KARTI 


Doğum tarihi: 
10 Kasım 1999 
En sevdiği oyuncu: 
Eddie Redmayne 
En sevdiği şarkı: 
“Last Dance” - Donna 


Summer 


Hobileri: 

Bale, binicilik, güzel 
yemekleri keşfetmek 
Özlü sözü: 

Büyük bir moda tutkunuyum. 
Kendini ifade etmenin en 
harika yolu. 
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ANSELNDUR 


« Şarkı, oyuncunun hoşlandığı kişinin onunla . 
* aynı hisleri paylaşmadığını ve başkasıyla . 


birlikte olduğundan bahsediyor. Hayal 

kırıklığına uğrayan Ansel duygularını, 

enerjisi bitmiş yıldızların yarattığı patlama 
“olan süpernovaya benzetiyor. Oyuncu, 
“Supernova' ile hep duymayı istediğim 
bir projeyi gerçekleştirdim. İlk kez bir 
müzik çalışmamda kendimi doğru ifade 
edebildiğimi hissediyorum” diyerek şarkının 
onun için ne kadar değerli olduğunu 
belirtiyor. Şarkıyı yazma sürecinden de 
şu şekilde bahsediyor: “Söz yazımında, 
bilinçaltımın beni ele geçirmesine izin 
verdim. Şarkıda süslü cümleler olsun diye 
kendimi zorlamadım. Sözleri stüdyoda 
yazarak,üstünde hiçbir düzeltme yapmadan 
olduğu gibi bıraktım. Böylece şarkı bir gün 
içinde tamamlanmış oldu.” 

o ö 
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MÜZİK YÜNELİMİ 
“Aynı Yıldızın Altında” ile parlayan ve 
“Baby Driver” filmiyle başarısını arttıran 
Ansel, müzik çalışmalarıyla da dikkatler 
üzerinde topluyor. Oyunculuk yeteneği 
yetmezmiş gibi müzikte de oldukça iyi 
olduğunu kanıtlıyor. Geçen yıl “Thief”, 
“Home Alone” ve “You Can Count 

On Me” şarkılarını yayınlayan Ansel, 
“Supernova” isimli şarkısıyla müzik 
ortamlarına geri dönüyor. 


> ARAMASI MI 


Ansel, 4#Supernova”nınsklibind& oyuncu. 
olmanın,avantajını kullanarâk, ortaya 
izlenebilirliği yüksek bir iş çıkarıyor. 
,Jek çekimde ilerleyen klibin başında 
“oyuncü, <oğuk tefler dökerek uyaniğor 
ve etrafı dolaştıkça bir kaossortamının 


içine giriyor. Gördüğümüz patlamalar * 


ve koşan insanlar, şarkıda bafsedilen tu. 


duyguları temsil ediyor. Sıkışdurş Ansel 


bu tek” çekim sekansında ilerleyen öŞN 


klibi'saynı söz yazımındasolduğu gibi yi 
bir seferde oynayarak tamamlamış. 
Müzik çalışmalarına bol zamaf ayıran 
oyuncu, gelecek projelerini e 0. 
Pig için sabırsızlanıŞormuş: e 


4 


* “Filmlerde görmeye 
alıştığımız Ansel Elgort, 
Çarpıcı sesiyle bizleri “.. 
tanıştırıyor.'Oyuncu, yeni 
klibi Supernova da İL 
bir kalple karşlhhız 


Çıkıyor. Yazı İrem Naz Güvel, 
EA 


4 Dev 
Poster 


Overwatch, 
Kingdom Come: Deliverance, 
Rainbow Six: Siege, 
Wolfenstein 2 


4 DEV POSTER Overwatch, Kingdom Come: Deliverance, 
Rainbow Six: Siege, Wolfenstein 2: The New Colossus 
DOSYA KONUSU 2018'in Bağımsız Sığınakları, Lost Ark Online 
İLK BAKIŞ Sea of Thieves, Red Dead Redemption 2, State of Decay 2 
İNCELEME Kingdom Come: Deliverance, Shadow of the Colossus, EA Sports UFC 3, 
Metal Gear Survive, Dragon Ball FighterZ, Railway Empire ve fazlası... 


MART SAYISI BAYİLERDE VE SÜPERMARKETLERDE! 


DOĞAN BURDA DERGİ 


Sergiler, konserler, en renkli i 
aktivite ve mekanlar seni 

bekler! Ajandana not etmeyi 
unutma, eğlenceyi kaçırma! 
Hazırlayan Yaren Derinkesici 


İYİ Kİ DOĞDUN 
JUSTIN:) 


/ Çar. 


“İnandığın Masallar” albümü 
ardından “Kavak Yelleri” dizi- 


Pop-rock müziğinin en iyilerinden Emre Aydın özel performansı ile 23:00'de Ooze | 
Venue, İzmir sahnesinde seni | 


30. | 


İzmir, Duman'ın rock müziği ile | 
| coşmaya hazır ol! Bitmeden biletini kap ve saat 20:00' de İzmir 


Arena'd 
bekliyor. Biletler Biletir'de. | 3 ül kklmii | 


| avantajlarından yararlanma, 


| maya hazırlanıyor. 


OĞL 


Feriye Palace'de düzenlenecek “Beauty Day” 16-17 Mart 
tarihlerinde, güzellik, baim ve makyaj trendlerini yaından tanıma fırsatının yanı 
sıra ünlü markaların özel 


uzmanlar tarafından bilgiendirme ve hediyeler ile eğenceli bir organizasyon sun- 


Zi Kir. | 


Eğer gezgin bir ruhun varsa 
gezginsozluk.org sitesine MUtlaka göz atmalısın. Her yaştan 


9 Cu 


Türk rock müziğinin başarılı gruplarından olan Manga, saat 22:00'de Bursa Hayal 


Tlkaz. 


Anirnals Musical, Gate Sahne Sanatları'nın 88 kişilik büyük 
kadrosu ile izleyicilere alışılmışın 
dışında bir performans sergi- 


lemek için Mall 
of İstanbul MOİ 
Sahnesi'nde 
saat 19:00'da 
yerini almaya 
hazırlanıyor. 


1 Çar. 


İYİ Kİ DOĞDUN 
ANSEL ELGORT 


sine yaptığı şarkıla- pinhani seyahat edenlerin buluştuğu bu | Kahvesi'nde sevenlerine dolu 
rıyla öne çı- sitede, kamp, spor gibi birçok dolu bir müzik gecesi yaşatmakan Pin- konuda paylaşım yapılıyor. Ay- ya geliyor. i 

hani, bü- rıca birçok seyahat arkadaşı da 

tün enerjisi bu nok- 

ve her tel- tada bu- P “ 

den şarkılarıyla saat 20:00'de IF | luşabili- > 7 Ny. 

Performance Hall Beşiktaş ta! yor. ir 

İm gezginsozluk.org 4 


Ci 


Manuş Baba Dönersen Islık 
Çal” adlı ilk albüm tünesiyle 
saat 21:00'de Tudors Arena, 
Antalya'da:) 


tap ve kırtasiye üzerine kurulacak olan fuara Tüyap 
Bursa Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi ev sahipliği 
yapıyor:) 


17-25 Mart tarihleri arasında ki- 
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Renkli ve farklı müzik tarzı ile 

ün salmış güzel şarkıcı Ceylan Ertem, İF Performance Halı 
Beşiktaş'a saat 
20:00'de kulaklarımızın pası- 
| nı silmeye getiyor:) 


Oya Rim 


- 


Ma 


Türkçe Pop'un yeni hit sanatçısı 
Buray, saat 22:00'de seni Fakülte Eskişehir'e çağırıyor! Biletler 


25 (eş. 20Cu 


Caz, soul, funk, pop, gospel, 
klasik, rap, etnik gibi birçok 
müzik türünü içinde barındıran | 
| koreografili bir dans sistemi ile | 


www.biletix.com 'da. 


İ hem zihnini hem de bedenini 


İ Pinar Çağlar Gençtürk, Ünal Yeter ve Selen Uçer'in canlandırdığı tüketim toplumunu eleştiren 
| Olşiltıli Haşereler” tiyatro oyunu, 
saat 20:30'da İkincikat sahnesin- | 
de izleyicilerini bekliyor. Detay- 


ol Gs. 


Teoman, en güzel şarkılarıyla saat 23:00'te Ooze 
Venue-İzmir sahnesine 
geliyor, ona eşlik etmek için 
yerini al! 


rahatlatırken eğlenmekte isti- | 
yorsan SuryaSoul Hayat Dans- | 
çıları, Zorlu PSM'de! Detayla- | 
ra www.zorlupsm.com ya da 

www.biletix.cor'dan göz at! | 


lar Biletix'de. 


irili 


DE Sü ç d 
Gi 


di in) 
EN Derginiz 
i evinize 


Gine 


A 
p j e 
My VAR 


GÖNÜLLERİ 
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HR YLLIK ABONELİK 
SG 1YERİNE Re 


E-POSTA 


ADRESİNİZE ÜCRETSİZ TESLİM abonefdoganburda.com 
KREDİ KARTINA 3 TAKSİT İMKANI * MYE NEN 


* Taksit yapılan kredi kartları: Bonus, Maximum, World, Axess www.dbabone.com 


www.heygirl.com.tr 


facebook.com/heygirldergisi N twitter.com/heygirlonline instagram.com/heygirlonline 


Yönetici 
gezegeni: 


K alenl 


Grubu: 
ve) 


ağu günü: 
Fenpene” 


ale sayısı: 
7 


En büyük hatası: 


Kendini 
kötülemek 


ölilirde 
taşı 
AİR 


Eh belleğin 


özelliği: 
Merhamet 


Aşkta uyumlu 
olduğu burçlar: 
Koç, Yengeç, 
Akrep, Balık 


DANIELLA MONET (l Mart) 
Ni JUSTİN BIEBER ( Mart) 
i “KESHA (1 Mart) 
VERONİCA DUNNE (2 Mart) 

— ROBİN THİCKE O Mart, 

© EMİLY OSMENT 10 Mart) 

© ANSEL ELGORT (14 Mart) 

$ GARRETT CLAYTON 19 Mart 


N 
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Hazırlayan: Astrogirl 


BİR MOLA 


Stresten uzak bir gezi ya 

da seyahat planı sana iyi 
gelecek. Çok çalışkan olman 
seni bir hayli yormuş olmalı. 
Kalemi kağıdı fırlatıp atmak 
içinden çoğu kez geçiyor 
olsa da sakin ol, biraz mola 


ver ve kafanı toparla çünkü 
etrafındakilerin senin zekana 
ve becerilerine ihtiyacı var. 


DUYGUSALLIR 
MODU 


Aşka zaman ayırmanla 
beraber hayatındaki 
heyecan ve değişiklikler 
adım adım ayağına gelecek. 
Ama ne kadar geri çekilirsen 
de aşk senden o kadar 


kaçacak. Duygusal biri 
olduğundan kararlarına da 
öyle yaklaşıyorsun. Bir şeyde 
yüzde yüz emin olmadan 
“evet” lafını kullanırsan 
üzülen taraf sen olursun: 


HAYALLER 
IÇINDE 
En güzeli de her şeyin 
hayallerinde istediğin gibi 
gitmesi. Dış etkenler, yoğun 
çalışma rutini, sorumluluklar 
vs. seni etkilese de sen düş 
dünyanda dört dörtlük 
bir yaşam sürüyorsun. 
İnsanların dediklerini 
umursamamayı kendine 
ders bilmen, seni üzmeye 


çalışan insanlara karşı gardını 
kollamana zemin hazırlamış. 


21 MART - 20 NİSAN 


Başarın, kendine olan özgüvenin ile 
sana gelecek. Hayatını değiştiren 
keskin kararlarınla duygu karmaşasına 
boğulacak olsan da en iyisini 
yapıyorsun. Pişmanlık duymayacaksın 
ama tabii ki kararlarını verirken 

de aceleci davranmaman gerek. 

İyice düşün ki sonradan “ 
“neden böyle oldu?” 
gibi cümlelerinle 
etrafındakileri de 
sıkma)  NUXE t155.00 


22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ 


Nefesini kesecek olan 

bir sürpriz kapını çalıyor. 
Belki de bu sürpriz, senin 
yakışıklıdan gelecek. Çünkü 
aranızdaki ufak tefek 
kavgalar bitmiyor. Gönlünü 
almak için uğraşacak. Sen 
de onun bu çabalarına 
kayıtsız kalma ve mutlu 
olmayı seç. 

PHYTO $75.00 


21 NİSAN - 21 MAYIS 


Ne bu cesaret Boğa) Çok uğraş 
vererek hep dik durdun. Karşına çıkan 
zorluklara göğüs gerdin. Şimdi de 
bunların meyvelerini 
toplama sırası. Onca 
uğraşın sonucu, bu 
— —-. ay sanaadımadım 
Me © yaklaşıyor. Herne 
vi istiyorsan en kısa 
— zamanda olacak. Sadece 
N azıcık daha sabret. 
KOTON $ 29.90 


- TEMMUZ - gar, 


22 MAYIS - 21 HAZİRAN 


Eski anılara, yaşanmışlıklara yeni bir sayfa 
açarak başladığın bu yılda belki eskiye 
şöyle bir göz atman, birilerine tekrar 
şans vermen iyi olabilir. 
Sosyal hayatında ön planda 
olman ile ilgisini çektiğin 
bir yakışıklı var. Ama sen 
ikilemde kaldığın bu ayda 
eskiye dönüş mü yoksa 
yeni bir başlangıç mı diye 
düşünüp duracaksın. 

MAX FACTOR $61.90 


Başak 


24 AĞUSTOS - 23 EYLÜL 


Aklına gelmeyen olaylar başına geldiğinde 
yaralarını saracak bir dosta, başını yaslayacak 
bir aşka ihtiyaç duyabilirsin. Bu ay yüzünü 


Aşktan yana şansın dönüyor. Bir dargın 
bir barışık olduğun sevgilinle artık raylar 


yerine oturuyor. Derslerinde ve aile 
ilişkilerinde kendini baskı - 
altında hissediyor olman 
normal çünkü aklın hep 
başka yerlerde. Olaya lay 
lay lom gözüyle değil de 
odaklanarak baktığında 
sorunlar çözülecek. 

BETA TEA $12.90 


24 EYLÜL - 23 EKİM 


Elindeki işlere odaklanman ve onları 
tamamlaman için uygun zamanı 
kolla. Yapacaklarını günü gününe 

ve zamanına uygun planlarsan her 
şey çok güzel olacak. Ama dikkat! 
Abartıya kaçırmamakta fayda var. İyi 
yönde beklentiler geliştir. Olumsuz 
düşünme. Güzel günler seni bekler. 


forman 


FLORMAR * 29.00 


1. Oğlak 


22 ARALIR - 20 OCAR 


İçine kapanık ruh halin, ciddi ve 
ağırbaşlı bir senle değişim yaşayacak. 
Güç sende artık! Zekan ve becerinle 
bugüne kadar nerelerdeydin sen? 
Kendine gelen bu özgüven ve 
ciddiyetin okul 
hayatında başarıyı 
elde etmene 
zemin hazırlamakla 
birlikte parasal 
sorunlarını da çözecek. 
LEE 4129.00 


24 ERİM - 22 KASIM 


Yaratıcılık gerektiren işlerde başarın 
dillere destan. Hayal gücün ve onu hayata 
geçirmen olağanüstü. Kendini geliştirebilir 
ve bu alanda ilerleyebilirsin. Etrafında 

seni kıskananlar var. 
Onlarla bir anlaşmazlık 
yaşayacak olsan da 
hayatında çok da önemli 
bir detay değil. Nitekim, 
umursamaz olman onları 
daha da kızdıracak; 
FOREVER NEW $199.90 


21 OCAR - 19 ŞUBAT 
Son sözü sen söyleyeceksin! 
Kararlarında çok düşünüp az konuşup 
doğru olanı yapıyorsun. Ailenden 
alacağın destek ile de 
seni çok başarılı ve aşk 
dolu bir yol bekliyor. Aşk 
hayatında da mantığınla 
ilerleyecek olman ve 
özgürlükçü duruşun 
sevgilinle iyi anlaşmanı 
sağlayacak. 


INGLOT $30.00 


ELANC'YI 


güldürecek ufak tefek sürprizlere 
hazırlıklı ol; moralin bir anda tavan 
yapacak. Seni sıkan konuları 

da oluruna bırakırsan rahat 
edeceksin. Kafana takmamayı 

ve olayları büyütmemeyi 
başarmalısın. 

ELANCYL $159.00 


23 KASIM - 21 ARALIR 


Üzerindeki tüm yüklerden kurtuluyor, 
derin bir oh çekiyorsun. Bu ara uyumlu 
ve dengeli olman sana yaramış. 
Elindeki parayı da 
zamanını da har vurup 
harman savurmuyorsun. 
Çalışmak seni bazen 
yorsa da derslerine 
verdiğin özen karşılığını 
verecek. Sen çalışmaya 
devam et;) 

KLORANE 444.90 


Balık 


20 ŞUBAT - 20 MART 


Bu ay istediklerin kırmızı halı gibi 

önüne seriliyor. Avantajları doğru 
değerlendirmen ve atacağın adımlardaki 
kararlılığın gücüne 
güç katacak. Kendini 
motive ve teselli 
etmeyi iyi biliyorsun. 
Bu yüzden karşındaki 
seni üzebileceğini 
düşünüyorsa 
yanılıyor:) 


TOMMY HILFIGER 
1259.00 


J 
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Cne 


Bahara giriş yaptık bile. 
Mevsim geçişlerinde 
modun düşüyorsa, 
enerjini yükseltecek 
tariflere göz atmaya 

ne dersin? 


Mİİ dolu 


İKOLATALI PORTAKALLI KUP 


* 8 adet kedidili bisküvi 

* 1 su bardağı portakal suyu 

se 1 portakal (küçük parçalara ayrılmış) 

e 4 çorba kaşığı toz şeker 

* 1 çorba kaşığı buğday nişastası 

* 1,5 su bardağı krema 

* 200 gr. küçük doğranmış bitter çikolata 

e 1 çorba kaşığı küçük parçalara bölünmüş tereyağı 


İleri İçin: 


* Çikolata rendesi 


Portakal suyundan 2 çorba kaşığı ayır. Kalan 
portakal suyu ve toz şekeri orta boy bir sos 
tenceresinde çırpma teli ile iyice karıştır. Orta 
ateşte, ara sıra karıştırarak şeker eriyene kadar ısıt. 

2 yemek kaşığı portakal suyu ile buğday 
nişastasını küçük bir kasede karıştır. Sos hafif 
yoğunlaştığında, hazırladığın portakal parçalarını 
sos tenceresine ekle. 2 dakika pişirdikten sonra 
ateşten al. 

Çikolata parçalarını orta boy kaseye al, kremayı 
küçük bir sos tenceresinde kaynama noktasına 
gelene kadar ısıt. Kaynayan kremayı çikolatanın 
üzerine ilave et. Tereyağını da ekleyerek bir spatula 
yardımıyla pürüzsüz bir karışım elde edene kadar 
karıştır. 

İkiye böldüğün kedidili bisküvilerini cam 
kaselere paylaştır. Portakal sosundan 1'er 
çorba kaşığı alıp bisküvilerin üzerine gezdir ve 
yumuşamalarını bekle. Geri kalan sosu kaselere 
paylaştır. 

Portakallı katın katılaşmasını sağlamak için 

e “> : buzlukta 5-10 dakika kadar beklet. Hazırlamış 
z . : N olduğun bitter çikolatalı sosu da kaselere paylaştır. 
Buzdolabına alıp yaklaşık 3-4 saat beklet. Üzerine 
ya rendelenmiş çikolata serpip soğuk servis yap. 


e 1.5 su bardağı un 

e Yarım su bardağı pudra şekeri 
e 110gr. tereyağı 

s 1 paket şekerli vanilin 


Üzeri için 


e | su bardağı iri çekilmiş ceviz içi 


e | su bardağı pudra şekeri 

e 75 ml krema 

e Yarım su bardağı bal 

* 759gr. tereyağı 

* 2 yemek kaşığı mısır nişastası 
* 2/3 çay bardağı su 


Unu derin bir kaba alıp üzerine pudra Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 
şekeri, tereyağı ve şekerli vanilyayı 10 dakika pişir. 
ekleyip yoğur. Sos tenceresine tereyağı, bal ve 
Üzerine az un serpip 20x30 cm pudra şekerini ekleyip karıştır. Şekerin 
ebatlarında dikdörtgen fırın tepsisinin rengi koyulaştıktan sonra üzerine 
büyüklüğünde aç. kremayı ve cevizi ekleyip karıştırmaya 
Yağlı kağıt serdiğin tepsiye hamuru devam et. 
yerleştir. Ayrı bir yerde 2 yemek kaşığı mısır 


ENERJİ SALATASI 


Mal zeme listen 


e 150gr. körpe ıspanak 

e 50gr. eski kaşar peyniri 

* 1 çay bardağı ceviz içi 

* 3-4 adet mantar 

* Yarım çay bardağı 
kurutulmuş yaban mersini 
* Tuz 

* Karabiber 

* Zeytinyağı 

* 2 yemek kaşığı limon suyu 


Nasıl yapacaksın?) 

1. Ispanakları yıkayıp suyunu süzdür ve servis 
tabağına yerleştir. 

2. Kaşar peynirini sebze soyucu ile ince dilimle ve 
ıspanakların üzerine koy. 

3. Ceviz içi ve yaban mersinini üzerine serpiştir. 
2. Mantarları yıkayıp ince ince doğradıktan sonra 
salatanın üzerine diz. Zeytinyağına limon suyu 

ve tuz ekleyip biraz karıştır, ardından salatanın 
üzerine gezdir. 

5. Karabiber serpiştirip servis yapabilirsin. 


pe dali 
nişastasını 2/3 çay bardağı suda erit. 
Kaynayan sosun üzerine ekle ve yine 
karıştır. 

Karışım koyulaşınca ocaktan al. 
Pişirdiğin kurabiyenin üzerine sosu 
döküp yay. Önceden ısıtılmış 170 
derece fırında 20-25 dakika daha pişir. 
Soğuduktan sonra dilimleyip servis yap. 


KEFİRLİ MUZLU 
SMODTHE 


Malzeme listen 


e 2 su bardağı kefir 
se 2 olgun muz 

s 10 hurma 

e | tatlı kaşığı bal 
* 1 su bardağı buz 


Nasıl yapacaksın? 
1. Önce hurmaların çekirdeklerini 
çıkart. 

2. Ardından diğer bütün 
malzemeler ile mutfak robotunda 
karıştır. Homojen, yani pütürsüz 
bir kıvam elde edince bardaklara 
paylaştırarak servis yap. 
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Kültürlü bir sosyal kelebek olmak harika, ama kolay değil! 
Bol bol okumak, izlemek, dinlemek gerek! Yazı İrem Naz Güvel 


/ 
ALICIA VIKANDER . LARA CROFT 


rene İÜ İİnİİ grnvon 
TOMB 


..—i. 


“Delinin Yıldızı” isimli albümleriyle uzun bir aradan sonra geri 

AKDER dönen, rock müziğinin sevilen grubu Vega, ilk akustik konserini 
08) gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 10 Mart'ta UNlG Hall'de yeni şarkılarının 
Gösterim: 16 Mart yanı sıra, efsaneleşmiş “Tamam Sustum”, “Tatlı Sert” ve “Hafif Müzik” 


albümlerindeki parçalarıyla da dinleyenlere harika anlar yaşatacaklar. Bu 
unutulmaz geceyi kaçırma! 


İL d .. O 
1 UbUR BOCEDİ 
Gösterim: 2 Mart 


WARNER BROS 

Sacramento'lu lise son sınıf öğrencisi 
Christine McPherson, nam-ı diğer “Uğur 
Böceği”, geleceğine yön vermeye çalışmaktadır. Bir yandan arkadaşlık ilişkileri 
ile erkekler konusunda yeni deneyimler 
yaşarken, bir yandan da annesiyle problemli ilişkisinin baskısından kurtulmak 


ii e UIP 
Meşhur oyun karakteri Tomb 
Raider yeniden beyaz perdede. 
Babası Richard Croft, yedi yıl 
önce gittiği bir keşif görevinden 
imz dönmeyince Lara Croft, onun 
yokluğuna inanmak istemez 
ve kalan mirası da reddederek 
kendi başının çaresine bakar. 
Babasının ardında bıraktığı 
rk ipuçlarının peşinde koşma 
kararı alan Lara, tehlike ve 
sırlarla dolu macera 
yoluna çıkar. 


m 


Yönetmen: i ister. Uğur Böceği'nin tek çaresi New 
semi Roar Uthaug se York'ta bir üniversiteye gitmektir. 
Oyuncular: | adi Bid” | Yönetmen: GretaGerwi 
4 Mİ 9 


Alicia Vikander, 
Dominic West 


Oyuncular: Saoirse Ronan, Laurie 
Metcalf, Lucas Hedges 
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SENİN İÇİN SEÇTİK 
YASEMİN MORİ 


ESTRELLA 


SONY MUSIC 

Başarı basamaklarını tırmanan 
Yasemin Mori, enerjisi yüksek 

4. stüdyo albümüyle bizi karnavala 
davet ediyor. Albüme İspanyolca 
yıldız anlamına gelen “Estrella” 
adını veren sanatçı, Uçan Kedi” ve 
“Estirelim mi?” şarkıları dışında 
tüm sözleri kendisi yazmış. 
Mori'nin 9 şarkılık bu albümde bir 
de sürprizi var. Komedyen Cem Yılmaz, “Konyak” şarkısında sanatçıya eşlik 
ederek ortaya eğlenceli bir iş çıkarıyor. 


YASEMİN MORİ 


© yANem 


JUSTİN 
TİMBERLAKE 


MAN OF THE WOODS 


SONY MUSIC 

10 Grammy ve 3 Brit ödüllü 
Amerikalı sanatçı Justin 
Timberlake, beş yıllık bir 

aranın ardından yeni albümüyle 
sevenlerine kavuşuyor. The 
Neptunes, Timbaland ve Alicia 
Keys'in de modern etkilerinin bulunduğu “Man Of The Woods” 16 şarkıdan 
oluşuyor. Albümde doğduğu şehir Memphis, eşi ve oğlundan ilham alan 
Timberlake'in “Filthy”, “Supplies” ve “Say Something” şarkıları dikkat çekiyor. 


TEOMAN 


KOYU ANTOLOJİ 


AVRUPA MÜZİK 

Yakışıklılığı ve etkileyici sesi ile 
Türk Rock müziğinin vazgeçilmezi 
Teoman, eski şarkılarını derlediği 
2 CD'den oluşan albümü “Koyu 
Antoloji”yi piyasaya sürdü. En 
sevilen 26 şarkısını farklı bir tarzda 
yorumlayan sanatçı, şarkıların 
alışagelmiş düzeyden çok farklı 
olduğunu, uzun intro ve outrolarla 
bir soundtrack havası kattığını belirtiyor. Birçok şarkıyı okuyormuş gibi kaydeden 
Teoman, şarkıcıdan çok bir anlatıcı olarak albümde yer aldığını da ekliyor. 


i 


| 
TEOMAN 


KAPLUMBAĞA, 
KABUĞUNDAKİ 
DÜNYA 


JOHN GREEN 

PEGASUS YAYINLARI 
Sevilen yazar John Green yeni kitabıyla sevenlerine 
unutulmaz bir hikaye anlatıyor. Düşünceleri ve korkularıyla başı meşgul olan 
16 yaşındaki Aza, kendisini bir anda kaçak milyarder Russel Pickett'in peşinde bulur. Kaçağı bulana 
yüklü bir miktar para ödülünün verilecek olması 
Aza'nın en yakın arkadaşı Daisy'nin ilgisini çekince, harekete geçerler. İyi bir evlat, arkadaş ve dedektif olmaya çalışmaktan fazlasıyla yıpranan Aza, 
bu yola devam edebilecek midir? 


Ji İN zil... 


sarp 4j BÖĞÜRTLEN KIŞI 


cJ İ SARAH JO 


ARKADYA YAYINLARI 

Gİ kN 1933 yılında başlayan 

e “Ğİ — hikayede, Vera Rayiçin üç 

a) <<“ yaşındaki oğlu onun her 

, şeyidir. Hayatını geçindirmesi 
için istemeden de olsa oğlunu 
evde bırakıp işe giden Vera, 
Daniel'in oyuncak ayısını karlara gömülü halde 
görür ve oğlunu yatağında bulamaz. Aradan 
80 sene geçer ve Claire Aldridge isimli muhabir, 
haber yapmak için bu olayın peşine düşer. 
Düğümleri tek tek çözerken, sonucun Vera ile olan 
bağlantısına çıkacağından habersizdir. 


ML... 


“BU BENİM 
'DÜNYAM 


— LUCY KEATING 

PENA YAYINLARI 

Mükemmel bir hayatı olan 

17 yaşındaki Annabelle, bir gün 
okula gittiğinde karşısına çıkan 
yazardan ebeveynlerinin ayrılacağını öğrenir ve hayatı başına yıkılır. Üstelik bu yazar, kitabın yazarı Lucy Keating'ın ta kendisidir. Kendini de kitabın karakterlerine katan yazar, hayatımızın ne kadarının bizim kontrolümüz altında olduğunu 
eğlenceli ve sürükleyici bir şekilde anlatıyor. 
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| UZMANTİMESIN? 


BLACKPINK'TEN 
EPEY 


AŞK KARTLARI 


0 & Pt VELİLER 


siirsel 


yolculuğü 


Jonghyun'un bir süredir 
üstünde çalıştığı albümü 
“Poet Artist” yayınlandı. 

Kısa süre önce kaybettiğimiz 
sanatçının albümü 
şiirselliğiyle kulaklara hitap 


ediyor: Yazı İrem Naz Güvel 


SHINee üyesi Jonghyun'un ölmeden önce 
üzerinde çalıştığı albümü, yapım şirketi 
yayınlama kararı aldı ve sanatçının 
sevenleriyle buluşturdu. Ayrıca şirket, 
albümden elde edilen gelirin sanatçının 
annesine ve yardım kuruluşlarına dağıtılacağını da açıkladı. Jonghyun'un sesiyle 
adeta parladığı 11 şarkının yer aldığı “Poet 
Artist”, yayınlandığı ilk anda Türkiye de 
dahil, toplam 24 ülkenin müzik listesinde 1 
numaraya yükseldi. 


Jonghyun “Sightseeing” ve “I'm So Curious” gibi birçok şarkıda 80'ler havasıyla baş 
döndürüp, 'Rewind” ile dans ettiriyor. Albümden çıkan ilk klip çalışması “Shinin”de 
sevgilisine çok aşık bir genç olarak karşımızda. “Biliyorum bunları aştın. Senin için 
özel miydim? Beni hatırlıyor musun?” sözlerine sahip “Sentimental”, ayrılık acısının 
caz halini tattırıyor. “Grease”de ise “Anılarımı ve bana verdiğin her şeyi bir kenara 
attım. Çünkü çoktan anlamını yitirdiler. Git, 
şimdi seni sileceğim” diye ayrıldığı sevgilisini unutmak istiyor. “Benim küçük dünyam seninkiyle karşılaşınca, dalgalar ortaya çıkıyor. Sadece tek bir gülüş, renksiz kalbime renk katıyor”. “Dive” şarkısında geçen bu cümleler, sence de çok şiirsel değil mi? 


“Beni bir daha göremeyebilirsin” sözünün 
geçtiği Just For A Day” için şarkıcı, “İnsan 
birinden ayrıldığında hayata küsmemesini 
söylemek için bu şarkıyı hazırladım” 


diyerek insanların yalnız olmadıklarını hatırlatmak istemiş. Albümün en dikkat çeken şarkısı “Before Our Spring”de “Bahar geçen yıldan daha hızlı gelecek diyor- 
lar. Ancak soğuk ve dondurucu kış hala 
burada” diyen Jonghyun, yaşadığı zorluklara dair ipuçları veriyor. Yaşadığı soğuk 
kışı geride bırakıp, kendini daha iyi hissedebileceği sıcak ve güneşli günlere ne zaman geçeceğini sorguluyor. Bu şarkı için 
Jonghyun'un görüntülerinden hazırlanan 
klibi izlerken gözyaşlarına hakim olmak 
oldukça zor. Onu şimdiden ne kadar çok 
özlediğimizi bir kez daha hatırlıyoruz. 


Tik! Tık! Tık! 
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BTS 
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Aşkla ilgili 
cevapsız soruların 
varsa BTS ve 
Black Pink 'in 
senin için verdiği 
cevaplara bak! 
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DUYGULARININ 
KARMAŞASINDAN 
KURTULUP AŞKA 

KOŞAR ADIM 
İLERLİYORSUN. 
SEVGİDEN BESLENEN 
RUHUN ADETA 
IŞIK SAÇIYOR. 
GÖZLERİNİN İÇİ 
GÜLÜYOR?) 


J-HOLE 


SEN KENDİNE 
GÜVENEN, GÜÇLÜ 
BİR KIZSIN. 
ADIMLARINI HER 
ZAMAN KENDİNDEN 
EMİN BİR ŞEKİLDE 
ATIYORSUN. CESUR 
OLMAYI ELDEN 
BIRAKMA, ÇÜNKÜ 
SONUNDA AMACINA 
ULAŞIYORSUN. 


JIMIN 


HER ŞEYE TRİP 
ATMA KONUSUNDA 
UZMANLAŞMAYA 
BAŞLIYORSUN. O 
ALTTAN ALDIKÇA 
SEN DAHA DA 
ABARTIYORSUN. 
BİRAZ GERİ ADIM 
ATSAN SÜPER 
OLUR;) 


SUĞA 


SEVMEYİ VE SEVİLMEYİ 
SONUNA KADAR HAK 
EDEN BİRİSİN. SON 
DERECE ILIMLI VE 
GÖZ KAMAŞTIRICI 


OLMAN KARŞI TARAFI 
BÜYÜLENEK İÇİN 
YETERLİ BİR SEBEP. NE 
KADAR MÜKEMMEL 
OLDUĞUNU ASLA 
UNUTMA. 


KURALLAR 


1 Kartları işaretli yerlerinden 
kes ve fotoğraflı kısımları ön 
yüz olacak şekilde bir deste 
haline getir. 

2 Desteyi karıştır. Gözlerini 
kapat ve tamamen kartlara 
konsantre ol. Sonra senin 
için doğru olduğuna 
inandığın kartı çek. 

3 Kartın arkasını çevir ve 
kaderinle ilgili yazılanları oku! 


V 


GÜZEL KALBİNİ 
BİR YAKIŞIKLININ 
TAÇLANDIRMASINA 
İZİN VERMELİ, 
ONUNLA ÇOK MUTLU 
OLMALISIN. HAYATINI 
DEĞİŞTİRECEK OLAN 
YAKIŞIKLI ÇOK DA 
UZAĞINDA SAYILMAZ. 


JUNGKOOK 


HAYATINDAKİ 
DERTLERİ VE 
ÜZÜNTÜLERİ SANA 
UNUTTURACAK YENİ 
AŞKLARA YELKEN 


AÇIYORSUN. NE 
ZAMAN İHTİYACIN 
OLSA YARDIMINA 
KOŞACAK BİRİ 
HER AN HAYATINA 
GİREBİLİR! 


JIN 


RUH İKİZİNİ BULMAN 
İÇİN KAFANI 
ÇEVİRMEN YETECEK. 
HEM ARKADAŞLIĞI 
HEM DE AŞKI AYNI 
ANDA YAŞAYACAĞIN, 
EN GÜZEL ANILARI 
BİRİKTİRECEĞİN 
YAKIŞIKLIN HAYATINI 
DEĞİŞTİRECEK. 


6TS 


ONA GÜVENİP 
GÜVENMEME 
KONUSUNDA 
ŞÜPHELERİN VAR. 
BU YÜZDEN EN 
GÜZEL ANLARINI 
BİLE KENDİNE ZEHİR 
EDEBİLİYORSUN. 
AKLINA GELEN HER 
DÜŞÜNCEYE 
İNANMA;) 


İBLAOK PIMK PIMK İBLAOK PIMK PIMK BLAOJK PIMK 


ni 5 ei NEY 


İBLAOK PIMK PIMK İBLAOK PIMK PIMK BLAOJK PIMK 


ni » isi NEY 


İBLAOK PIMK PIMK İBLAOK PIMK PIMK BLAOJK PIMK 
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YSA 
SEVDİĞİN KİŞİ SANA 
ÇOK FAZLA DEĞER 

VERİYOR. BİRBİRİNİZE 
MİNİK HEDİYELER 
ALABİLİR, EĞLENCELİ 
BİR FİLM İLE 
KEYİFLİ ZAMANLAR 
GEÇİREBİLİRSİNİZ. 


ROSE 


ESKİLERE BİR 
SÜNGER ÇEK, 
HAYATINI TEKRAR 
YAŞAMAYA BAŞLA, 
HAYATINA BİR AŞK 
SOK VE ONUNLA 
MUTLU OLMAYA 
ÇALIŞ. AMA ÇOK 
FAZLA KAPTIRMA. HER 
ZAMAN KENDİNLE 
OLMAYI BAŞAR?) 


JENNNE 


YEPYENİ 
MEKANLARDA 
İZİNİ BIRAKIP BİR 
“SEN RÜZGARI” 
ESTİRMENİN TAM 
ZAMANI. PEŞİNDE 
SENİN İÇİN DELİ 
DİVANE OLAN BİR 
PRENS ADIM ADIM 
SENİ İZLİYOR. DİKKAT 
DİKKAT) 


JIS00 


BİRBİRİNİ SEVEN 
İNSANLAR BİR SÜRE 
SONRA BİRBİRLERİNE 
BENZERLERNİŞ. 
AYNI ŞEYLERDEN 
HOŞLANDIĞIN VE 
BUNDAN DA ZEVK 
ALDIĞIN DÖNEMLERİN 
DOLUDİZGİN DEVAM 
EDİYOR. KEYFİNİ 
ÇIKARI 


ASA 


SOĞUK RÜZGARLARIN 
ESTİĞİ, BİR ÖYLE BİR 
BÖYLE HAVALARDA 
İÇİNİ ISITAN BİR AŞKIN 
İÇİNDESİN. ENERJİN 
HERKESE VURUYOR. 
EĞER KENDİNİ HER 
SEFERİNDE KÖTÜ 
HİSSEDİYORSAN 
GİTMEK İÇİN 
BEKLEME. 


ROSE 


SENİ YARIM 
SAAT HABERSİZ 
BIRAKTIĞINDA 
İÇİNİ BİR MERAK 
SARIYOR, KURDUKÇA 
KURUYORSUN. AMA 
HERKESİN ÖZEL HAYATI 
VAR. ÇOK SEVMEK 
BÜTÜN HAYATINA 
KARIŞMA HAKKINI 
KİMSEYE VERMİYOR) 


YENE 


HAYALLERİNDEKİ 
AŞKI YAŞAMAK İÇİN 
SENİ SEVENLERE 
ŞANS VERMEYE 
NE DERSİN? 
AYRINTILARA 
TAKILMA, SADECE 
YAŞA VE GÖR! 


J1S00 
İLİŞKİN HER 
ZAMANKİNDEN 
DAHA DA GÜÇLÜ. 
ZOR ANLARINIZDA 
BİRBİRİNİZİN 
YANINDA OLMAKTAN 
ÇEKİNMİYORSUNUZ. 
BU HIZLA YILIN 
AŞIKLARI SİZ 
OLABİLİRSİNİZ. 


B2ACK PINK 


TEK BAŞINA VE İÇİNE 
KAPANMAK İSTEDİĞİN 
DEPRESYON 
DÖNEMLERİN 
OLSA DA PERDENİ 
ARALA VE DIŞARIDAKİ 
GÜZEL HAYATIN 
KEYFİNİ ÇIKARMAYA 
BAŞLA. KİMSE İÇİN 
DEĞİL, KENDİN İÇİN! 


1. BTS'NİN HANGİ ÜYELERİ 1995 
DOĞUMLU? 

a. J-Hope&V 

b. V& Junghook 

c. Jimin & Junghook 

d.V & Jimin 


2. BLACKPINK GRUBUNUN 
LİDERİ KİM? 

a. Jisoo 

b. Jennie 

c. Lisa 

d. Rose 


3. SEVENTEEN GRUBUNUN HANGİ 
ÜYESİNİN DOMATESE KARŞI 
ALERJİSİ VAR? 

. Woozi 

. 5. Coups 

. Mingyu 

. Seungkwan 

. HANGİ EXO ÜYESİ EN 
KISA BOYLU? 

. Chen 

. Suho 

.D.O 

. Xiumin 


JLMEINI MISIN e 


10 soruda kendini testet! 


5. SEVENTEEN GRUBUNUN KAÇ 
ÜYESİ VAR? 

a.17 

b. 18 

c.5 

d. 13 


6. AŞAĞIDAKİ SÖZLER KİMİN 
ŞARKISINA AİT? 
“DON'T BE A PRAY, SMOOTH 
LIKE A, LIKE A SNAKE” 

a. Stigma 

b. Begin 

c. Awake 

d. Lie 


7. HANGİ BTS ÜYESİ RESİM 
YAPMAYI ÇOK SEVİYOR? 

a.V 

b. Jin 

c. Rap Monster 

d. Jungkook 
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8. GOT7 GRUBU NE ZAMAN 
KURULDU? 
. 16 Ocak 2014 
. 12 Haziran 2013 
.8 Nisan 2012 
. 26 Mayıs 2015 


. EXO FANLARINA NE 
İSİM VERİLİYOR? 

. EXOtics 

. EXO-Ls 

. EXO Trash 

. EXOdus 


10. BIGBANG GRUBUNUN 
FANLARINA NE AD VERİLİYOR? 

a. Fans 

b. Beauties 

c. V.P 

d. Girls 


SÜRER 


yumurtaları 


Bu yıl, K-Pop dünyası bomba gibi gruplarla sarsılmaya hazırlanıyor. 
Bakalım hangileri senin yeni gözden olacak? 


Yazı İrem Naz Güvel 


ÜYELER: 


Adını ilk kez 2016'da duyduğumuz 
Loona, heyecanla çıkış yapmasını beklediğimiz kız grubu. Her ay bir 
üyenin adı açıklanarak grup üyeleri 
müzikal kliplerle tanıtıldı. Gün geçtikçe geniş kitlelere ulaşan ve her 
birinin farklı bir yeteneği bulunan 
üyelerin gelecek çalışmalarını merakla bekliyoruz. 


DIKKAT ÇEKEN 
ŞARKILAR: 

Beyonce'nin “Sorry” klibini ve “Kill 
Bill” filmi çağrıştıran “Sweet Crazy 
Love” klipleri izlemeye değer. “Eclipse”, “Singing In The Rain” ve “One 
& Only” şarkılarıyla uluslararası 


) di) çapta başarıyı yakalamayı hedefle- 
- dikleri anlaşılıyor. 


ÜYELER: 


akdrizil1) 


Erlemres 


Ki lem 


Uzun zamandır çıkış yapması beklenen 
Stray Kids, hatırı sayılır bir hayran kitlesi- 

ne sahip. JYP Entertainment'ın 2015 yılından 
beri çıkaracağı ilk erkek grupta toplam 9 üye 
yer alıyor. Güveni oldukça yüksek olan grubun lideri Chan, “Sizlere göstermek istediğimiz çok şey var. 21. yüzyıla yeni bir tarih yazacak gruba dönüşeceğiz” diyerek ne kadar 
azimli olduklarını anlatıyor. 


DİKKAT ÇEKEN ŞARKILAR 


Staj döneminden çıkış yapana kadar yaşadıklarını temsil eden ve dünyaya adlarını duyuran “Hellevator” ile asi ve yüksek enerjili 
“Grrr” şarkılarını kaçırma. 


; z 


VELİ 


b 
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Japonya'da çıkış yapan Target, geçtiğimiz aylarda Kore'deki büyük çıkışını gerçekleştirdi. 
“Awake” albümleri, zengin hip hop tınılarıyla sevenlerin favorisi haline dönüşüyor. Ayrıca BTS'in “Not Today” şarkısının dansını coverlayan grup üyeleri, dansta ne kadar başarılı olduklarını da kanıtlıyorlar. 


DİKKAT ÇEKEN ŞARKILAR: 


Albümle aynı ismi taşıyan “Awake” şarkısı hemen ağıza dolanıyor. 80'ler havası ile 
dans ve hip hop'un başarılı bir şekilde harmanlandığı “Alive” adlı parça da grubun 
müzikal tarafının çok yönlülüğünü temsil ediyor. 


“Baharı getiren 
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EXO'nun yakışıklı üyesi Kai'nin rol aldığı 
Japon dizisi “Spring Has Come”, izleyenler 
tarafından tam not alıyor. 


Yazı İrem Naz Güvel 


Karakterler 


Kore dizilerinde alıştığımız, o soğuk ve 
resmi erkek karakterlerin aksine Kai'nin 
canlandırdığı Lee Ji Won, gayet naif 

ve sempatik bir yapıya sahip. İki yıldır 
Japonya'da yaşayan Lee Ji Won, fotoğrafçılık yaparak geçimini sağlıyor. Naoko ile tanıştıklarında ikisinin de hayatı değişiyor. 


Kana Kurashina'nın hayat verdiği mağaza satış görevlisi Naoko, ailesiyle birlikte yaşıyor ve gelecekten fazla bir beklentisi 
yok. Hayatının, bitmeyecek bir kışın içinde 
geçtiğini hissediyor ve bu histen ne zaman 
kurtulacağını merak ediyor. Fotoğrafçı Lee 
Ji Won ile karşılaştığında nihayet baharın 
onun için geldiğini düşünüyor. 


Aşk baharı 


Yazar Kuniko Mukoda'nın aynı isimli kısa 
hikayesinden uyarlanan “Spring Has 
Come”, 5 bölümden oluşuyor. Bu mini Japon dramasında, tanıştıkları andan itibaren aralarında güçlü bir çekim olan Naoko ile Lee Ji Won'un ilişkileri güzelce ilerliyor. Naoko'nun aile üyelerinin sakladığı sırlar gün yüzüne çıkınca, ikilinin aşkı 
da etkilenmeye başlıyor. Karakterimiz, bu 
aile sırları içinde şaşkınlık yaşarken Lee Ji 
Won'un da gizli bir yönünün olduğunu keşfediyor ve gösterdiği ilginin gerçek olup olmadığını anlamaya çalışıyor. 


Daha önce “Andante”, “Choco Bank” ve 

“7 First Kisses” dizilerinde oyunculuğunu izleme şansı yakaladığımız Kai'nin, kendini ne 
kadar geliştirdiğini görüyoruz. Şarkıcı: 


“Diziye dahil olduğumu ilk duyduğumda kalbim yerinden çıkacakmış gibi hissettim ve 
ilk Japon dizimi çekeceğim için çok heyecanlandım. Bu daha önce karşılaşmadığım 
bir durum ancak çok çalışarak hayranlarıma 
kendimi kanıtlayacağım” diyor. Ayrıca Japon 
dizilerinde yabancı oyuncular başrolde rol 
almazken Kai, bu geleneği yıkıyor. 


EXO üyeleri, arkadaşlarını bu projesinde yalnız bırakmayıp dizinin jenerik şarkısını seslendiriyorlar. “Lovin' You Mo” şarkısını grubun Japonca albümü “Countdown”da dinleyebilirsin. Ayrıca dizideki rol arkadaşları 
Kai ile çalışmaktan oldukça memnunlarmış. 
Kana “Kai'nin verdiği huzurla çalışma ortamı 
daha yaşanılabilir oluyor” diye ona övgü dolu 
sözler sarf ediyorlarmış. 


Japonca albüm 


EXO'nun ilk Japonca albümü 
“Countdown”, yayınlandıktan sadece 
10 gün sonra “Altın Disk Sertifikası” sahibi oldu. 2018 Kış 
Olimpiyatları'nın kapanış törenin- 
de muhteşem bir gösteri sergileyen grup, yeni albümlerinde “Electric Kiss” ve “Cosmic Railway” şarkılarıyla dikkat çekiyor. 


#0501  SEVG İM 


Yoo Seung Ho ve Chae Soo Bin'in başrolde yer aldığı “I'm Not a Robot” dizisi, 
ilginç hikayesiyle dikkat çekiyor. Kısa sürede sevdiğimiz dizinin en sevimli 
sahnelerinden bir liste hazırladık. 


Yakışıklı ve zengin Min Kyu'nun 
insanlara karşı alerjisi var. İnsanlara dokunduğu anda reaksiyon gösterip hayatı tehlikeye 
giriyor. Bu durum onun çok canını sıktığından çözümü insan 
şeklindeki bir robotta buluyor. 
Ji Ah ise kendi geçimini satıcılık yaparak sağlamaya çalışıyor 
ve bir gün robot mühendisi eski 
sevgilisi onu arayıp, tasarladığı “Aji 3” isimli robot gibi davranmasını istiyor. Çünkü ondan 
ilham alarak tasarladığı bu robot, teslim öncesi bozulmuş ve 
çok iyi bir paraya sattığından 
da müşteriye belli etmek istemiyor. Ji Ah paraya ihtiyacı olduğundan bu teklifi kabul ediyor ve Min Kyu'ya robot olduğunu ikna etmeye çalışıyor. 


Ilk karşılaşma 

Karakterlerimizin ilk karşılaştıklarında tutuştukları kavga, Min Kyu'nun alerjisini tetikliyor. 
O zamandan beri birbirlerinden hoşlanmayan 
ikili, sürekli atışıyorlar. Ji Ah'ın robot “Aji 3” 
gibi davranıp, hizmet edeceği kişinin Min Kyu 
olduğundan haberi yok tabii. Gözlerini açtığın- 
da, karşısında onu görünce verdiği tepki bizi 
bile korkutuyor:) 


Parfüm tutkusu 


Ji Ah, banyoda Min Kyu'nun pahalı parfümlerinden birini aldığında, Min Kyu gelip parfümü 
onun elinden alıyor. Bu sırada sabunun üstüne basınca ayağı kayıyor ve Ji Ah da müdahale 
etmek için harekete geçiyor. Min Kyu düşerken robotun onu tutacağını düşünerek mutlu 
oluyor ancak Ji Ah'ın tek derdi parfümün kırılmasını önlemek. 


Şemsiye aşkı 

Yağmur olmadan romantizm olur mu? İkili yağmur altında dururken, Min Kyu en sevdiği şemsiyesinden bahsediyor ve bir tuşla elindeki şemsiye gökyüzünü göstermeye başlıyor. 


Yazı İrem Naz Güvel 


Yanlarından geçen biri Ji Ah'a çarpınca, düşeceği sırada Min Kyu onu tutuyor. Aralarındaki 
aşk bir anda alevleniyor. 


Tedavi 

Min Kyu'nun, Ji Ah sayesinden insan içine çıkabildiğini keşfettiği sahne adeta kalbimize 
dokunuyor. Doktoruyla konuşurken Ji Ah'ı gören Min Kyu, o yanındayken kendisini iyi hissettiğini ama onun yokluğunda kötü olduğunu 
söylüyor. Büyülenmişçesine Ji Ah'a doğru gidip sarılıyor ve onunla sonsuza dek kalmasını isteyip alnından öpüyor. Bu sahneye aşık olmamak elde değil. 


Beklenen itiraf 

Min Kyu, hala gerçek bir robot zannettiği Ji 
Ah'a, o zamana kadar hissettirdiklerini itiraf 
ediyor ve istemeden de olsa emir vererek yaşadıkları tüm anıları silmesini istiyor. Ji Ah, 
Min Kyu'ya emin olup olmadığını sorduğunda, 
Min Kyu gözü yaşlı bir şekilde onaylıyor. Boynundaki kolyeyi Ji Ah'a takarak ona sarılıyor 
ve aşkını ilan ediyor. Biz de onlarla beraber 
gözyaşlarına boğuluyoruz. 
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